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geçecek yeni ofis asistanı. 
Mobil cihazlardan baskı almanıza, üretkenliği atıran bulut uygulamalara erişmenize, dokümanları tercüme etmenize ve işakışını özelleştirmenize olanak sağlayan, sınıfının en güvenli kullanıcı arayüzüyle hizmetinizde. 
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Apple, art arda sekizinci kez 
"Yılın En Değerli Markası” oldu 


Dünyanın en büyük teknoloji şirketleri son yıllarda güçlerini pekiştirdiler, kârlarını artırıp piyasa değerlerini yükseltiler. Değerli ürün ve servisleri sayesinde Apple (telefon), Google (arama), Microsoft (yazılim), Facebook (sosyal) ve Amazon (perakende) kendi sektörlerine hakim durumdalar. Ama belki de en önemli ve değerli nitelikleri: güçlü markaları. 

Güçlü bir marka, talebi 

ve fiyatlandırma gücünü artırmaya yardımcı oluyor. 
Yukarıdaki beş teknoloji markası, diğerlerinden daha iyi bir performans sergiliyor- lar ve dünyadaki en değerli beş marka konumundalar, 
2017'de değerlerini önceki yıla göre 9020 artırarak toplam 586 milyar dolarlık bir değere sahip oldular. 
Apple, değerini 908 artırarak 182.8 milyar dolarla sekizinci yılda da dünyanın en değerli markası olarak öne çıktı. 

Apple, sadık bir hayran kitlesi sayesinde, 999 dolarlık yeni bir telefon çıkardı ve 
2017'nin sonunda iki aydan daha kısa bir sürede bu telefondan 29 milyon adet sattı. Bu satışların yaklaşık dörtte biri Çin'de gerçekleşti. Apple, geçen ayki kâr açıklamasından önce, vahim durumda olduğuna ilişkin bazı tahminlere 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rağmen, dünyanın en kalabalık 
ülkesinde bu çeyrekte gelirini 921 
artırdığını duyurdu. 

Samsung Electronics, 2017'nin dördüncü çeyreğinde Apple'dan daha fazla telefon sattı, ancak araştırma firmaları Apple'ın, telefon portföyüne iPhone X gibi pahalı bir telefonun eklenmesi sayesinde akıllı telefon sektörünün kârının 2687'sini elde ettiğini tahmin ediyorlar. Kâr 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eşitsizliği, marka değerlerine de yansıyor. Apple markası Samsung'a 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göre dört kat daha değerli (Samsung 47,6 milyar dolar ile toplamda yedinci sırada yer alıyor). 

Google, art arda üçüncü yılda da en büyük markalar arasında ikinci sırada yer alıyor ve “630 artışla 132.1 milyar dolar değerinde. 
Apple, değer açısından arama markasından 9038 daha değerli 

bir markaya sahip. Ancak Google son yıllarda aradaki farkı kapatıyor, çünkü fark üç yıl önce 9o121 kadardı. 

En büyük 100 markanın bu yılki toplam değeri 9010 artışla 
2.15 trilyon dolara ulaşmış. 
Ülkeler bazında baktığımızda, ilk 100 içinde ABD'nin 54, 
Almanya'nın 12, Fransa ve 
Japonya'nın 7'şer markası bulunuyor. Endüstriler açısından ise, ilk 100'deki şirketlerden 20'si teknoloji, 13'ü finansal servisler ve 12'si otomotiv sektöründen geliyor. 


En fazla değer artışı sağlayan 
şirketlerin başında Netflix 9035 
geliyor, onu “633 ile PayPal, 
9031 ile Amazon, “030 ile 
Google ve 9629 ile Facebook izliyor. En çok değer kaybe- den şirketler arasında teknoloji şirketi olarak “06 değer kaybı ile HP'yi görüyoruz. 

İlk 100'e 2017'de yeni giren şirketler arasında ise, Volkswagen (90), PayPal (98) ve Deli (99) var. 
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İlk kez bir Türk şirketine Apple Design Awards verildi 


Apple Design Awards, Apple'ın iOS sistemi için uygulama ve oyun geliştiren yazılımcılara verdiği bir ödül. Ödül, tasarımlara, yeniliklere ve teknolojilere bakılarak veriliyor. 
Simdiye kadar bir Türk şirketinin kazanamadığı Apple Design 
Awards'ta bu yıl bir Türk şirketinin ismi de yer aldı. 

Türk oyun stüdyosu olan MobGe, 
Oddmar oyunu ile Apple'ın tasarım ödülünü aldı. Böylece ilk kez 

bir Türk sirketi Apple'dan ödül almış oldu. Mobge, 2014 yılında Eskişehir'de kurulmuş bir şirket. 
Şirketin Oddmar oyunu su anda 
App Store'dan indirilebiliyor. 


& MUSİC 


“b TE “e Goldman Bİ 
Sachs birlikte kredi kartı geliştirecekler 


Apple, Apple Pay'i telefon tabanlı NEC ödemelerinin ötesine genişletmek istiyor olabilir. Sirketin, Goldman Sachs ile ortaklaşa geliştirdikleri Apple Pay markalı bir kredi kartı üzerinde çalıştığı bildirildi. The Wall Street Journal'ın yazdığına göre, iki sirket arasındaki ortaklığın diğer hizmetlere de uzanacağı belirtiliyor. 
Örneğin, Goldman Sachs'ın yeni ürünler satın alan Apple müşterilerine mağaza içi kredi sunacağı bildiriliyor. Rapora göre, iki sirket hala anlaşmanın özel şartları üzerinde çalışıyorlar, ancak Apple, 2019'un başlarında müşterilere kartı sunmayı planlıyor. Apple zaten Barclays ile bir Apple Rewards kredi kartı sunuyor, ancak Goldman Sachs ile anlasma müsterilere daha ucuz bir finansman sunmayı amaçlıyor. Yeni kart resmi Apple Rewards kredi kartı olarak eskisinin yerini alacaktır. 
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Zyxel WRE2206 kapsama alanını yüzde 30 genişletiyor 


Apple'ın Shazam'ı satın alması mercek altında 


Apple'ın müzik tanıma uygulaması Shazam'ı satın almasının haberi, sadece müzik dünyasını değil, devletleri de harekete geçirdi. 

Apple, Subat ayında resmen anlaşmayı teyit ettikten birkaç ay sonra, Avrupa Komisyonu, satın almayı değerlendirmesi için üye ülkeler Avusturya, Fransa, İzlanda, İtalya, Norveç, İspanya ve İsveç'ten gelen bir talebi resmi olarak kabul etti. İnceleme, Amerikan teknoloji şirketlerinin sıklıkla Avrupa'da suçlandığı “satın alma işleminin rekabeti ters yönde etkilemekle tehdit edeceğini” belirlemeye çalışacak. 

23 Nisan'da Komisyon, bir basın açıklamasında “AB Birleşme 
Yönetmeliği uyarınca Shazam'ın önerilen satın alımını değerlendirmek için derinlemesine bir soruşturmanın” başlatıldığını duyurdu. 
Anlaşmanın, akan müzik servisi kullanıcıları için seçenekleri azaltacağına dair kaygı taşıdığını belirtti. Komisyon, birleşmenin Apple'ın dinleyicilerini diğer akan müzik servislerinden uzaklaştırmasına ve sektörde tekel yaratmasına yardım edip etmeyeceğini belirlemeye çalışacak. Komisyonun 4 Eylül 2018 tarihine kadar karar vermesi gerekiyor. 


Zyxel, kablosuz Wi-Fi sinyallerinin menzilini genişletmek için WRE2206 Range 


Extender cihazını tanıttı. Güçlendirilmiş dahi oranda daha iyi kapsama alanı sunan WR kablosuz sinyallerini artırıyor. Menzil genişlet 


i antenleri ile yüzde 30'a varan E2206, ek güç kullanarak Wi-Fi ici WRE2206, üzerinde yer alan 


WPS düğmesi ile tek tıklamada basitçe kurulabiliyor. Kablosuz genişletici 


cihazların, kurulacağı lokasyon verimlilik içi üzerinde yer alan LED göstergesi ile en iyi ko 


LED gösterge aynı zamanda kaç cihazın bağl 


n önem taşıdığı için WRE2206, numu bulmaya yardımcı oluyor. 
olduğunu ve performansı nasıl 


etkilediğini de gösteriyor. WRE2206 doğrudan elektrik prizine takılarak çalışıyor. 

Bir adet 10/100 Mbps ethernet bağlantı noktası üzerinden akıllı TV, yazıcı gibi e. 
cihazları da kablolu olarak ağa bağlamayı sağlıyor. 802.11 b/g/n protokollerinde çalışan WRE2206, 300 Mbps'a kadar veri alma ve gönderme hızlarını 


destekliyor. 
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Dünyanın ilk 3 boyutlu < , ses kaydı yapabilen kulaklığı i 


Bircom distribütörlüğünde satışa sunulan Sennheiser, dünyanın ilk kompakt ve mobil 3 boyutlu kulaklığı AMBEO Smart ile müzik tutkunlarını şaşırtmaya hazır. Her yönden ses yakalayabilen mikrofonlara ve kulak kapsüllerine sahip AMBEO Smart, çevresel sesleri insan kulağının çalışma prensibiyle kaydederek sıra dışı bir deneyim sunuyor. Tüm iOS tabanlı cihazlarla uyumlu olan AMBEO Smart kulaklık, özellikle videolara üç boyutlu ses eklemek isteyen vloggerlar, sosyal medya içerik üreticileri, kreatif ekipler, video ve ses kaydı üzerine profesyonelleşmiş kişiler için ideal bir ürün. 

Apogee'nin tescilli PureDigital teknolojisini kullanan AMBEO Smart kulaklık, Smart Slider adı verilen kızaklı yapısı ile mikrofon duyarlılığını normal ve gürültülü ortamlara göre değistirebiliyor. Kayıt özelliğinin yanı sıra sahip olduğu sürücüler ile yüksek kalitede ses deneyimi sunmasıyla da öne çıkan AMBEO Smart ile kaydedilen 3 boyutlu çevresel sesleri herhangi bir stereo kulaklık ile de dinlemek mümkün. 


TP-Link'ten yüksek hızlı 
4G yönlendirici 


TP-Link, SIM kart takılarak kullanılan ve yüksek WiFi hızı sunan, çift bantlı yeni 4G yönlendiricisini (router) satışa sundu. Archer MR400 model 

yeni yönlendirici, DSL, kablo veya fiber gibi altyapıların olmadığı ya da maliyetinin yüksek olduğu yerlerde, 4G ile güçlü bir kablosuz ağ kurulması arazide çalışan -örneğin şantiyeler gibi- işletmeler, internet bağlantısının olmadığı köyler, tekne ya da karavan gibi hareketli yaşam alanları için birden çok kişi/cihazın bağlanabildiği, güçlü ve güvenli internet önemli 

bir sorun teşkil ediyor. TP-Link'in 4G destekli yönlendiricileri bu sorunu çözmek üzere gelistirilen ürünler. 4G destekli SIM kart takılarak kablosuz ağ olusturan Archer MR400, ister açık alan, ister yazlık ev, tekne ya da karavan, her yerde istikrarlı bir WiFi bağlantısı oluşturuyor. Bayi toplantıları/ gezileri gibi yurtdışı seyahatlerde çok sayıda kişinin daha ekonomik olarak internete erişimi için de kullanılabilen bu ürünler, herhangi bir yapılandırma gerektirmeden sadece SIM kart takılarak kullanılabilir hale geliyor. 


Dünyaca ünlü ses markası 
Audioengine Türkiye'de 


Amerika'nın güçlü ses markası Audioengine, yüksek kalitede ses çözümü arayanlar için benzersiz bir marka. Sahip olduğu özelliklerle kullanıcıları şaşırtan Audioengine marka hoparlörler, amfiler, adaptörler ve aksesuarlar High-End kalitesinde ses performansı sunuyor. 
Audioengine markasının Türkiye distribütörlüğünü Bircom üstleniyor. 
“Not Plastic, Real Speaker” ifadesiyle sunulan hoparlörler, benzer segmentteki hoparlörlerden farklı olarak ipekten yapılmış tweeter, kevlardan yapılan woofer, ağaçtan yapılan iskelet ile kusursuz 

bir estetiğe sahip. aptX ve aptX HD desteği sunan Audioengine, endüstrinin aksine C, D, E ve F sınıfı amplifikatör kullanmak yerine A ve B sınıfı amplifikatör kullanarak fiyat-performans anlamında son noktayı koyuyor. Kablolu ve kablosuz modelleri bulunan hoparlörler el yapımı olmalarıyla dikkat çekiyor. 
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Apple 'gizli” laboratuarında özel 
Mac işlemcileri üzerine çalışıyor 


Apple, ilk olarak, geçtiğimiz ay Intel'in Mac yongalarını kendi geliştirdiği işlemcilerle değiştirmenin ana planı olan Kalamata Projesi'ni açıkladı. Operasyonun başlangıçta 2020'de başlaması beklenirken, çalışmanın Oregon'daki bir 'gizli mühendislik laboratuarında başladığı bildirildi. Tesiste, Apple, görünüşe göre, “iki 


düzineye yakın” eski Intel çalışanı ve Oregon teknoloji çalışanlarıyla birlikte çalışmaları başlattı. Üçüncü taraf sağlayıcılardan özel yapım CPU'lara geçiş, iç maliyetleri azaltmaya yardımcı olabilir ve Apple'a üretim süreci boyunca bir bütün olarak daha fazla çalışma olanağı sunabilir. Başlangıçta şirket, bir 'Power Nap' çipi ile Intel'in işlemcilerini arttırmayı düşünmüştü, ancak şimdi, gidilecek uzun bir yol var gibi görünüyor. İş ilanları Apple'ın tasarım uzmanlığı da dahil olmak üzere yönetim kuruluna yetenekler aradığını gösteriyor. Laboratuarın kesin yeri açıklanmadı, ancak projeye yakın olan kaynaklar, bunun Hillsboro ve Beaverton sınırında yer aldığını söylüyor. 


Apple, Samsung'la arayı kapatıyor 


Apple, son kullanıcılara akıllı telefon satışları açısından Samsung'a doğru yaklastığı gözüküyor ve iPhone üreticisi ilk çeyrekte 54.06 
milyon adet telefonu satışa sunmuş. Analist firma Gartner'ın son 

rakamlarına göre, Mart ayında sona eren üç aylık dönemde Apple, 

global akıllı telefon pazarındaki payını, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,1'e yükselti, geçen yıl bu rakam yüzde 13.7 idi. Bununla birlikte, Samsung, rakiplerine karsı bu alanda liderliğini sürdürüyor. 
Güney Koreli teknoloji devi, dünya çapındaki satısların yüzde 20,5'ini gerçekleştirdiğini iddia ediyor, 2017'nin ilk çeyreğinde ise bu rakam yüzde 20,8'di, yani bir düsüş yaşadı. 

Samsung geçen yılın ilk üç ayında 78,78 milyon adet cihaz satmışken, 2018'in ilk üç ayında bu adet 78,56 milyona düştü. Diğer taraftan Apple, geçen yılın ilk üç ayında 51,99 milyon adet cihaz satmısken bu yılın ilk üç ayında 54,06 milyon adet cihaz sattı. 


Apple, iPhone ve MacBook'larda cevreci metal kullanacak 


Apple, dünyanın en büyük iki alüminyum üreticisi ile, iPhone ve dizüstü bilgisayarlarında kullanmayı planladığı “karbonsuz” bir metal gelistirmek için güçlerini birleştirdi. 

Apple, alüminyum ergitme işleminden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını ortadan kaldırmak için yeni bir teknolojiyi ticari olarak gelistirmek isteyen Rio Tinto ve Alcoa arasındaki bir ortak girisimi destekliyor. 

Bu hamle, Apple'ın emisyonu azaltma konusundaki en son çabası ve metal ve maden şirketlerinin müşteri taleplerini karşılamak için karbon ayak izlerini nasıl düşürdüğünü gösteriyor. Madenciler, alüminyum, bakır, lityum ve kobalt gibi metaller gerektiren elektrikli otomobil ve temiz enerji endüstrilerine ürün sağlayan önemli tedarikçiler olarak da ortaya çıkıyorlar. 
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Apple HomePod Püfleri 


HomePod'dan en iyi şekilde yararlanılması için birkaç seçenek sunacağız. 
Aşağıda başlamanıza yardımcı olacak en iyi HomePod ipucu ve püf noktaları var. 


Apple'ın HomePod'u Şubat ayında çıktığında, mükemmel ses kalitesi çok beğenilmisti, ancak akıllı ev entegrasyonu konusunda eksik olduğu söylendi. Yine de, Apple sistemine entegre iseniz ve yeni bir HomePod satın almayı düşünüyorsanız, cihazın neler yapabileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek istersiniz. 


Çeviri özelliklerinin kullanımı 

Siri, İngilizceden Fransızcaya, İspanyolcaya, Almancaya, İtalyancaya ve Çinceye kolayca tek yönlü çeviri yapar. Denemek için ona şunları söyleyebilirsiniz, “Hey Siri, how do you say 'goodbye' in German?” veya “What's 'cat' in Spanish?” 


Ünlü idolleriniz konusunda gazeteleri atlatın 

Bu Apple HomePod püfünü bildiğiniz zaman ünlüler için dedikodu dergilerini satın almaya gerek yoktur. Örneğin, “Hey Siri, bana Zac Efron'dan bahset” diyerek pop yıldızları hakkında ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Siri, onlar 


hakkında daha fazla bilgi sunarak ünlüler hakkında sormaya devam etmenizi isteyecektir. 


Aile üyelerinin market listelerine katkıda bulunmasına izin verin 

Bir alışveriş turu sırasında ne satın alınacağına karar vermek, genellikle ev halkının toplu bir çabasını gerektirir. Bunu, Apple HomePod ipucu ile daha kolay yönetilebilir hale getirebilirsiniz. Herhangi bir aile üyesinin devam eden bir listeye ekleme yapmasına izin verin. Öncelikle iPhone'unuzun Ayarlar'ını başlatın ve Hatırlatıcı'ya gidin. Ardından, iCloud altında Aile öğesini seçin. Bundan sonra, aile içindeki herkes satın almak için bir seyler ekleyebilir. 
Bu, “Siri, market listesine elma ekle” demek kadar kolay. 


HomePod'da Apple Music'i yayınlamak için AirPlay'i kullanın Apple Music için AirPlay'i kullandığınız sürece, HomePod'u iPhone'unuzun Müzik uygulaması aracılığıyla kontrol etmek mümkündür. 


———— 
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Kontrol Merkezi'ne gidin ve sağ köşedeki ses kartına basın. AirPlay simgesine basın, ardından HomePod'a dokunun. Bunu ayarladıktan sonra, HomePod'u kontrol etmek için iPhone ve Müzik uygulamasını kullanın. Sırada ne olduğunu görün, çalma listesine ekleme yapın, sesi kontrol edin, ileri gidin veya önceden dinlenen şarkılara geri dönün. 


Bir odayı (veya tüm evinizi) komutunuzla melodilerle doldurun HomePod, bu kadar zengin ses kalitesi sunduğundan, onu sıklıkla müzik dinlemek için kullanmak istersiniz. “Siri, müzik çal” dediğinizde, sanal asistan Apple Müzik tercihlerinize göre sizin için kisiselleştirdiği müzikleri çalacaktır. 

Neyse ki, her seferinde yeni bir şarkı da eklenir, böylece şarkı listesinden sıkılmazsınız. 
Ayrıca, iOS 11.4 ile yeni çoklu oda entegrasyonu, özellikle Apple tarafından özel olarak üretilmemiş hoparlörlerde bile müzik dinleyebileceğiniz anlamına gelir. 


Çalma listenizin 

senkronizasyonu için Siri'ye 

yardım edin 

Müzik dinlerken “Hey Siri, bunu sevdim,” ya da “Hey Siri, bundan nefret ediyorum” diyebilirsiniz. Siri, bu tercihlerden yola çıkarak sizin için seçtiği müziği yeniden yapılandırır. 


albümler hakkında kapsamlı bilgisi vardır. Bir o HomePod'da Spotify içeriği çalın sonraki parçayı dinlediğinizde şu soruyu So- o Birçok kisi, HomePod'un neler yapabileceğini run: “Hey Siri, bu albümün adı nedir?” veya (o bilmek istediğinde, Apple Müzik'in yanı sıra “Hey Siri, bu albüm ne zaman piyasaya çık- o baska servislerin akan medyasını kullanmanın mış?” mümkün olup olmadığını merak ediyorlar. 

Favori Spotify şarkılarınızı çalmak için Spotify Ledi uygulamasını açın. Ardından, Mevcut Cihazları seçin. Diğer Cihazlar'ı seçin ve sonra da HomePod'u seçin. Spotify'ı dinlerken sanatçı bilgilerini isteyebilir ve bir şarkıyı kimin yazdığını veya söylediğini öğrenebilir, bir albüm hakkında daha fazla bilgi edinebilir, bir albümün ne zaman yayınlandığını söylemesini isteyebilirsiniz. 


Sanatçıların başka 

müziklerini de kesfedin 

Apple Music, birçok sanatçının kariyerindeki sarkıları üç oynatma listesine ayırıyor. Bunlar Temeller, Sonraki Adımlar ve Derin Kesmeler. 
Siri'nin sanatçıyı ve çalma listesi adlarından birini çalmasını söyleyerek onları HomePod'da dinleyin. Örneğin... 

> Beyonce'nin en popüler sarkılarını hızlıca çalmak için “Hey Siri, Beyonce Temelleri çal” deyin. 
> Beyonce'nin diğer hit parçalarını dinlemek için “Hey Siri, Beyonce Sonraki Adımlar'ı çal” deyin. 

> Kendinizi en iyi hayranı olarak mı düşünüyorsunuz? Beyonce'den daha fazlasını dinleyin, “Hey Siri, Beyonce Derin Kesmeleri çal”. 

Sesi kontrol etmek için 

sesinizi kullanın 

Apple HomePod ipuçlarına gelince, hoparlörün sesini değiştirme talimatları olmadan hiçbir liste tamamlanmaz. “Hey Siri, müziği aç” veya “Hey Siri, daha yüksek sesle” deyin. 
Ayrıca Siri'nin belirli bir ses seviyesine ayarlanmasını isteyebilirsiniz: “Hey Siri, sesi yüzde 80'e ayarla.” 


Müzik bilginizi artırın 
Hiç belli bir grupta kimin gitar çaldığını bilmek istemez misin? Siri'nin sanatçılar, gruplar ve 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Apple Watch Yüzleri 


Apple Watch'larınızı en iyi saat yüzleriyle mükemmel bir şekilde kişiselleştirebilirsiniz. 


Apple Watch'larda yapabileceğiniz en çarpıcı değişiklik, saat yüzünü daha kişisel bir şekile çevirmektir. Apple, belirli durumlara uygun birçok seçenek sunuyor. Onları nasıl bulabilir, değiştirebilir ve saatinizi nasıl kişiselleştirebilirsiniz? Burada saat yüzleri ile ilgili bu tür konu- lar için bir rehber hazırladık. 

Unutmayın, Apple'ın ikonik giyilebilir cihazları için kullanılabilecek bir dizi üçüncü parti aksesuar ve güzel kayış bulabilirsiniz - ister eski Watch modelleri isterse daha yeni Apple Watch Series 3 için- bunlar doğru saat yüzü bir araya geldiğinde Apple Watch gerçek bir güzellik haline gelebilir. Ayrıca, en iyi Apple Watch uygulamalarından bazılarının Apple Watch'nuzun yüzüne özel komplikasyonlar eklemenize izin verdiğini de unutmayın. 


; Apple Watch'a nasıl yüz eklenir? 
> Apple Watch'unuza yüz eklemek için iPhone'unuzdaki Saat uygulamasını açın, alttaki Yüz Galerisi'ne dokunun ve yüzlerinizi seçin. Saat yüzünü yapılandırmayı tamamladıktan sonra, Ekle'ye dokunmanız yeterlidir. 
Uygulamayı kullanmak istemiyorsanız, yüzer saatin kendisinden de değistirilebilir. 3D Touch'u kullanarak saat yüzüne sertçe bastı- 


rın. Geçmişte seçtiğiniz ve kullandığınız saat yüzlerinin soldan sağa bir listesi görünür, burada Saat uygulamasında özelleştirdiğiniz herhangi bir sey varsa o da bulunur. Yeni bir yüz oluşturmak için bu listeyi Yeni'yi görene kadar sola kaydırın. Burada, mevcut seçenekler arasında gezinmek için Dijital Kurma Kolunu kullanın ve seçmek için de ekrana dokunun. Görünümü özelleştirmek için 3D Touch'u tekrar kullanın ve yüzün altında beliren Özelleştir'e dokunun. 

Bir saat yüzünü silmek için, herhangi bir yüze basın, silmek istediğiniz yüzü bulana kadar sola veya sağa kaydırın. Ardından silmek için Kaldır'a dokunun. 

Apple Watch Series 3 için çok yönlü yüzler Bir akıllı saatteki saat yüzleri eğlencelidir, çünkü ruh halinize, tarzınıza veya o gün giydiğinize bağlı olarak bunları değiştirebilirsiniz. Bununla birlikte, bazen sadece günlük kullanım için güvenilir, açık ve bilgilendirici çok yönlü bir tanesini istersiniz. Bu görev için Explorer saat yüzünü seçtik. 

Bu, LTE bağlantısı olan Series 3 saat için özel bir yüzdür ve ağınıza bağlandığında, sinyal gücünü yüzde otomatik olarak gösterir. 
Komplikasyon ayrıca, üst köselerdeki iki da- 


iresel nokta ve saat yüzünün altındaki daha uzun çubuk seklindeki bir komplikasyon ile tamamen özelleştirilebilir. Mesajları gösterme- ye yardımcı olurken, diğer ikisi pil ve dünya zamanını gösterme açısından mükemmeldir. 
Ekrandaki verilere rağmen, Explorer saat yüzü asla çok karmaşık görünmüyor ve kadranı istediğiniz kadar minimalist veya karmaşık hale getirme seçeneğiniz var. Bir LTE Apple Watch 3'ünüz varsa bunu mutlaka deneyin. 


; Fotoğraflar 
> Apple, saat yüzlerini oluşturmaları için Apple Watch'u üçüncü taraf geliştiricilere açmadı, ancak hala yaratıcı olmanın bir yolu var, bu da kendi fotoğraflarınızı saatinizin yüzünde arka plan olarak kullanmanız. Bunu yapmak çok kolay. Apple Watch uygulamasını açın ve Yüz Galerisi'ne gidin. Fotoğraflar'a ulaşana kadar listeyi aşağı kaydırın. Şimdi Favoriler'e dokunun. 
Burada, bir albümü senkronize edebilir, tek tek fotoğrafları seçebilir veya 10'luk bir döngü ekleyebilirsiniz. Senkronize edilen albümünüzü bulmak için Saatim, Fotoğraflar ve Senkronize Albüm'e gidin. Saatinizin aşırı yüklenmesini önlemek için, iyi düzenlenmisse Favori albümünüzü senkronize etmenizi 


öneririz. Depolanan görüntülerin sayısını sınırlamak da mümkündür. Alternatif olarak Yüz Galerisi'ne geri dönün ve Fotoğraflar'ın altında Özel'i seçin. Burada, kendi resimlerinizin döngüsel tarzda bir galerisini olusturmak için en fazla 10 fotoğraf seçebilirsiniz. Görünümü gerçekten kişiselleştirmek için, komplikasyonları eklemeyi ve zaman göstergesinin konumunu ayarlamayı unutmayın. 


Apple'ın diğer saat yüzleri 

Belirli bir görev için saat yüzü ister misiniz? 
Bazı yaygın durumlar için en iyi seçenekleri seçtik, onları bir deneyin. 


İs amaclı 

Siri 

Siri'nin saat yüzü, gün boyunca size kişiselleştirilmiş bilgiler verir. Takviminizden, Alarmlarınızdan, Haberlerden, Hatırlatıcılardan toplanan verilerle bir kartoteksin taranması gibi çalışır ve hatta nefes almanızı bile hatırlatabilir. 
Bunlar, iPhone'unuzu kullanarak Saat uygulamasında açıp kapatabileceğiniz tüm seçenek- 


lerdir. Siri'nin hangi tür bilgileri göstermesini istediğinizi ayarladıktan sonra, yüzü tıpkı diğerleri gibi ayarlayabilir ve komplikasyonlarınızı seçebilirsiniz. 
Utility 
Yukarıda bahsettiğimiz Explorer saat yüzünün görünümünü beğendiniz, ancak Apple Watch Series 3'ünüz mü yok? Tüm Apple Watch'lar ile çalışan alternatif budur. Utility olarak adlandırılır ve dört komplikasyon ve dört farklı kadranı seçmek için aynı esnekliğe sahiptir. Apple Watch'unuzun yüzünü basit ve okunaklı bir sekilde kalmasını istiyorsanız, mükemmel bir seçimdir ve önemli verileri ve hatırlatıcıları kalabalık oluşturmadan düzgün bir sekilde sergiler. 
Modüler 
Utility yüzün sunduğundan daha fazla bilgi istiyorsanız, Modüler yüz tutulacak iyi bir yoldur. Bu yüz hiç süphesiz Apple Watch için mevcut olan en esnek yüzlerden biridir. Bes komplikasyon sunar, kolay okunabilmesi için dijital bir ekrana sahiptir ve bol miktarda bilgiyi tek bir noktaya tıkıştırmasına rağmen her şeyi düzenli gösterir. 


Fitnes amaçlı 
Aktivite 
Aktivite yüzü, aktivite halkaları ile çalışan fitnes meraklıları için uygun bir saat yüzüdür. Kırmızı bant tarafından temsil edilen Hareket halkası, size şimdiye kadar yaktığınız kalori miktarını gösterir. Yeşil ve mavi halkalar, tamamladığınız etkinliklerin dakika sayısını ve ne sıklıkta yaptığınızı ve en az bir dakikada ne kadar hareket ettiğinizi gösterir. Durmak ve hareket etmek yerine, tekerlekli sandalyede iseniz gittiğiniz saatleri de gösterecektir. Bunu üç farklı komplikasyonla da yapılandırabilirsiniz. 
Kronograf 
Bu saat yüzü koşucular veya dijital kronografa ihtiyaç duyanlar için mükemmeldir. Kadran size toplam süreyi söyler 
| ve tur sürelerini izlemeniz için ikinci bir 
geri dönüş kadranı vardır. Zaman aralıklarını hem kısa hem de uzun periyotta ölçmek için özelleştirebilirsiniz ve yüzü Kronometre uygulamasıyla senkronize edebilirsiniz, böylece tur sürelerinizi daha iyi takip edebilirsiniz. 
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Eğlence amaçlı 
Kaleydoskop 
Kaleydoskop, iç içe geçmis ve gün boyunca değişen desenler ile güzel bir saat yüzüdür - aynı zamanda rahatlama amaçlı tasarlanmıştır. 
Dijital Kurma Kolu'nu çevirdiğinizde desenler hareket eder. Kolu ne kadar hızlı çevirirseniz, desenler o kadar hızlı hareket eder. Söylemeye gerek yok, stresli bir gün geçiriyorsanız rahatlamak için kullanabilirsiniz. 


Toy Story 

Apple Watch, var olan herhangi bir saatin en büyük üçüncü parti kasa ve kayış serilerinden birine sahip olmasıyla bilinir. Bu da, Apple Watch'u çocuklar için uygun bir cihaza dönüştürmeyi mümkün kılar. Bu saat yüzü, Toy Story film serisinin ana karakterlerini sergiliyor. Su anda Woody, Buzz Lighiyear veya Jessie'den birini seçebilirsiniz, karakterler canlanır ve size el sallar. 


Mickey & Minnie Mouse 

Bu saat yüzü sizi çocukluğunuza geri götürecek ve Mickey veya Minnie Mouse'u seçmenize izin verecektir. Karakterler zamanı göstermek için ellerini hareket ettirir, ama vücutlarını doğal olarak hareket ettirirler. 
Eski bir klasikte modern bir sey. Yüz ayrıca Hatırlatmalar da dahil olmak üzere bir kerede üç komplikasyon kullanmanıza izin verir. 
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Hareket 

Hareket yüzü, dokunuşunuza tepki veren muhteşem bir uygulamadır. Seçebileceğiniz üç koleksiyon var. Kelebek koleksiyonu, gerçek kelebekler gibi hareket eden 25 farklı türe sahiptir. Bileğinizi her kaldırdığınızda, farklı bir kelebek görünecektir. Çiçek koleksiyonunda, kendi kendine açan dokuz farklı çiçek vardır. 


Üçüncüsü, Denizanası koleksiyonu, altı farklı denizanası türüne sahiptir ve bileğinizi her kaldırdığınızda farklı biri görünür. Bu koleksiyonların her biri, günlerce sizi eğlendirecek doğal bir animasyona sahiptir. 


Astronomi 

Astronomi meraklıları için, zamanı gösteren ve Dünya, Ay ve Güneş Sistemimizin gerçek zamanlı bir modelini sergileyen bir yüzdür. 
Dünya size gece ve gündüz arasındaki geçişi gösterir. Ayın evrelerini de takip edebilir veya yılın herhangi bir gününde gezegenlerin konumunu görmek için Güneş Sistemi görünümünü seçebilirsiniz. Dijital Kurma Kolunu döndürmek de zamanın geçişini gösterecektir, böylece gezegenlerin ya da bir sonraki dolunayın hizalanmasını izleyebilirsiniz. 


Hızlandırılmış 

Hızlandırılmış çekim, dünyanın dört bir yanın- dan altı manzara ve şehir manzarasını gösteren zarif bir yüzdür. Her baktığınız zaman, günün O Saatinde o şehri veya manzarayı 


H 


High intensity interval Training 
OPEN GOAL 


size gösterecektir. Ayrıca, bu yüze en fazla iki komplikasyon da ekleyebilirsiniz, ki bu da en basit olanlardan biridir. 


Minimalist 

Sayılar 

Yüzlerin en minimalistini arıyorsanız, o zaman sizin için bu olabilir. Sayılar yüzü, saat ve dakikaları akrep ve yelkovanla gösterir, sol üst köşede saat görüntülenir. Sayının renklerini ve yazı tipini de değiştirebilirsiniz, ancak bu yüzle yapabileceğiniz bu kadardır. En alta bir kompikasyon ekleyebilirsiniz. 
Basit 

Basit yüz, en esnek yüzlerden biridir ve bunu istediğiniz kadar çıplak bırakabilir veya kullanışlı hale getirebilirsiniz. Sadece saat ve dakikayı gösterecek şekilde ayarlayabilir veya en fazla beş komplikasyon ekleyebilirsiniz. Basit yüz, Modüler yüze benzer, ancak bu daha zariftir, size dijital yerine analog saat yüzünü gösterir. 

X-Large 

Apple Watch, gençlerin yanı sıra yaşlılara da uyar. 
Küçük bir metni okumakta zorlanan bir kişi için Apple Watch satın almayı planlıyorsanız, bu yüz bir cankurtaran olabilir. Size dijital zamanı kalın olarak gösterecek ve saatinizin yüzünü kaplayan ekstra büyüklükte bir yazı tipi kullanacaktır. Ayrıca bir komplikasyon da ekleyebilirsiniz, ancak ekranınızın ortasını kaplayacak ve hala size en güncel zamanı gösterecektir. 
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Apple Yazılıma Odaklandı 


Apple'ın Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC) 2018'in açılış konuşması ile birlikte konferansta nelerin öne çıkacağı belli olmuştu: Şirket bu yıl daha çok yazılımı 


gündemine almış. 


Açılış konuşmasında her zaman etkinlikle ilgili önemli duyurularda bulunulurdu. Bu kez de MacO5, iOS, ARKit ve daha fazlası için yapılan güncellemelerden bahsedildi. İste konferansın açılış konuşmasında bahsedilen ve sonraki günlerde detayı olarak geliştiricilere tanıtılan önemli noktalar. 


iOS 12 

iOS 12 oldukça parlak bir görünümde. iOS'un en yeni sürümü her zaman Apple'ın geliştirici konferansının büyük bir parçası olur ve bu yıl da farklı değildi. Apple'ın da bunun üzerinde çok zaman harcamak için iyi bir sebebi vardı. iOS 11, yeniden tasarlanan bir Kontrol Merkezi ve Uygulama Mağazası ile birlikte daha fazla özelleştirilebilirlik ve erişilebilirlik seçenekleri sunmak üzere yola çıkmıştı. Apple, iOS 12'yi tüm iOS cihazlarda, 2013'e kadar olanlar da dahil olmak üzere, performans iyileştirmesi için uyarlıyor. Apple, uygulama yükünün birkaç kat daha hızlı olduğu noktayı işaret ederek, iOS'u özellikle ağır yük altında daha iyi çalışmasını sağlamaya çalışıyor. 

Ama bunların hepsi şıklık ve parlak performansla ilgili değil. Dijital yaşamımızdaki aşırı trafiği sınırlamayı amaçlayan geliştirilmiş Rahatsız Etmeyin modu da var. Yeni uygulama Ekran Zamanı, kullanıcıların cihazını ne sıklıkla açtığı da dahil olmak üzere iPhone veya iPad'ine ne kadar zaman harcadığını gösteren haftalık bir raporla, 


cihazlarını daha da akıllı bir şekilde kullanmasına yardımcı olmayı hedefliyor. Kullanıcılar ayrıca Uygulama Limiti ile uygulamalarda geçirdikleri süreyi de sınırlayabiliyorlar. Apple donanımında artık, iPhone, iPad ve iPod Touch'ta daha da fazla ebeveyn denetiminin eklenmesi ile birlikte yeni güvenlik özellikleri de var. Yeni işletim sistemi, çocukların cihazlarında ne kadar zaman harcadıklarını izlemenin yanı sıra, zamanı sınırlama ya da yatmadan önce belirli uygulamaları kara listeye alma gibi ekstra ebeveyn kontrolü özellikleri de içeriyor. Ancak Apple ayrıca, Animoji seçeneklerindeki artış ve Memoji'nin tanıtımıyla iOS cihazlarına dikkat etmek için bize daha fazla neden veriyor. Memoji, kullanıcıların kendi görüntülerinden kendi Animoji yüzlerini oluşturmasını sağlıyor. Samsung'un AR Emoji"lerine benziyor. 
Apple'a göre, Siri dünyanın en çok kullanılan dijital asistanı ve Apple Siri'yi daha da kullanışlı hale getirmek için çok çalısıyor. Siri'nin yeni “ Kısayol- lar” özelliği, belirli uygulamalara ulaşabilecek ve belirli eylemleri gerçekleştirebilecek veya doğrudan Siri'den kullanıcıya bilgi gönderebilecek. 
Kullanıcılar ayrıca, tek bir komutla etkinleştirilen bazı karmaşık eylem listeleri oluşturabilecekler. 
Bunlar, HomePod'da ve WatchOS“taki yeni Siri saat yüzünde bile çalışacak. 
Mesajlar ve FaceTime da, çıkartmalar, filtreler ve Animoji'nin eklenmesiyle, ister Mesajlar'da tekli çekimler halinde isterse FaceTime'da görüşmeler sırasında uygulanmalarıyla bazı yenilikler katıyorlar. FaceTime ayrıca, daha geniş bir grup insanla sohbet etme yeteneğiyle - 32 katılımcıya kadar - daha da yeni özellikler kazanıyor. Apple, bir grup Mesaj sohbetinden doğrudan bir görüşmeye katılma desteği sayesinde bir FaceTime grup görüşmesine katılmayı bile kolaylaştırdı. 
Diğer özellikler arasında, Haberler entegrasyonu ile yeniden tasarlanmış Borsalar uygulaması, iPhone ve iPad'de yeniden oluşturulan Sesli Notlar uygulaması ve kilit ekranından doğrudan bildirim üzerinde daha fazla kontrola sahip olmak da var. Bunların yanı sıra, aslında iOS 11'e dahil edilmesi beklenen ancak iOS 12'ye ertelenen özellikler de vardır. Bunlar da, gelişmiş bir Fotoğraflar uygulaması, yenilenen bir Haberler uygulaması ve çoklu görev özellikleri (iPad'deki uygulamalar için sekme desteği, iPhone'da bölünmüş ekran görünümü ve daha fazlası). 
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kabak konusu 


WatchOs 5 

Bu konferansta yeni nesil bir Apple Watch hakkında hiç bir haber almadığımız halde, WatchOS'un bir sonraki versiyonu olan WatchOS 5 hakkında çok sey öğrendik. WatchOs 5, gelişmiş sağlık izleme özelliklerine sahip olacak. Kullanıcıların, her hafta bir aktivitede arkadaşlarına meydan okumasına izin vermenin yanı sıra, aynı zamanda koşarken gidilen mesafeyi ve tempoyu ayarlamasına da olanak tanıyacak. WatchOS 5, antrenmanları başlattığınızı ve sonlandırdığınızı otomatik olarak algılayacak. 
WatchOS 5'teki en büyük eklemeler- den biri de yeni Walkie Talkie özelliğidir - Apple Watch'ınızdan arkadaşlarınıza doğrudan kısa sesli mesaj gönderme olanağı sağlıyor. Kullanıcılar ayrıca “Hey Siri” demeden de Siri ile konuşabilecekler ya da yeni Siri saat yüzü yoluyla doğrudan onunla etkileşim kurabilecekler. Bildirimler daha da etkileşimli olacak - kullanıcılar bağlantıları tıklayabilecek veya uygulama bilgilerine erişebilecek. Ayrıca Watchos 5'e dahil olan doğal bir podcast uygulaması, daha fazla saat yüzünü ve öğrencilerin kimlik kartlarını Apple Watch'larına ekleyebilmelerini de sağlayacak. 


ARKit 2 

Apple'ın ARKit'i (iOS 11'e entegre edilmiş artırılmış gerçeklik uygulamaları için Apple'ın kendi çerçevesi) hayata geçirmesinin üzerinden sadece bir yıl geçti ancak uzun süredir varmış gibi hissediliyor. iPhone veya iPad'inizi kullanarak herhangi bir yere sanal nesneler yerleştirmek ve fiziksel alanınızda bulunduğuna dair bir yanılsama yaratmak çığır açıyor ve Apple, ARKit 2.0 ile artırılmış gerçekliği öne çıkarıyor. 
ARKit 2.0'ın lansmanı AR performansını artıracak ve daha da ilginci, kullanıcıların AR'a birlikte gerçek zamanlı olarak girmesine izin verecek. 
Konferansın açılış konuşmasında, karakterlerin simüle edilmiş bir ortama yerleştirilmesine ve hatta birden fazla kullanıcının aynı alana girmesine izin veren yeni bir Lego uygulaması da gösterildi. Apple'ın AR'a yaklaşımının anahtarı, USDZ adlı yeni bir dosya formatının tanıtımın- da yatıyor. Bu format, iOS cihazlarda AR'yi daha çok paylaşılabilir hale getirmek için, AR animasyonlarının ve grafiklerin paylaşılmasına olanak tanıyor. Hatta web sitelerinin AR görüntülerini web sayfalarına gömmelerine bile izin veriyor. 
Apple ayrıca Adobe ile bir işbirliğini ve kullanıcıların düzeltme yaparken düzeltme yaptıkları seyi görmelerini sağlayan yeni bir AR tasarım aracını duyurdu. Ayrıca, kullanıcıların cihazlarının AR'sini kullanarak gerçek yaşam öğelerini ölçmelerini sağlayan “Measure” adlı yeni bir uygulama da var. 


tvOS 11.4 

Apple WWDC'den birkaç hafta önce tvOS 11.4'ü çıkarmıştı, ancak yine de konferansın açılışında bu konuda daha fazla bilgi gördük. 
Dolby Atmos, üç boyutlu uzayda hareket eden gerçek surround sese izin vermek için tvOS'a ekleniyor. Dolby Atmos, tvOS'ta Dolby Vision'a katılıyor — her ikisini birlikte alabileceğiniz tek yer burası. 

Ayrıca, tvOS daha fazla kablo sağlayıcıyı destekleyecek ve artık TV hizmetiyle birlikte gelen tüm uygulamaların kilidini otomatik olarak açacak - bu, onlara erişmek için oturum açmanın gerekmediği anlamına geliyor. 


MacOS Mojave 

MacOS Mojave ortaya çıktı ve hem kişisel hem de profesyonel kullanıcılar için bazı ciddi güncellemeler getirdi. Sergilenen en önemli özelliklerden biri, asaüstü İstifi'ydi. Karmasık bir masaüstü yerine acOS, masaüstündeki tüm simgeleri ve belgeleri ekranın yan tarafındaki önceden hazırlanmış 


M 
M 


veya kullanıcı tanımlı klasörlere otomatik olarak 


ayırıyor. Apple, iOS ve MacOS'u birleştirmeyi planladığına dair söylentileri boşa çıkarırken, iOS uygulamalarını MacOS'a taşımak için çalıştığını doğruladı. Birkaç yıllık proje oldukça uzak sürecek gibi görünse de, Apple bazı klasik iOS uygulamalarını, içerdikleri bazı ek özelliklerle birlikte MacOS'a tasıyacaklarını açıkladı. Borsalar, Haberler, Ev ve Sesli Notlar, Mac'e aktarılacak. Sesli Notlar ayrıca iCloud ile senkronize edilecek ve kayıtlarınıza daha kolay erişmenizi sağlayacak. Mac App Store ayrıca, uygulamalar ve öneriler için faydalı videolar ve Office 365, Adobe'nin Creative Cloud'u ve diğer büyük isimlerin eklenmesiyle yeniden tasarlanıyor. 
Apple ayrıca MacOS için güvenlik özelliklerini artırıyor, Mac'in daha fazla parçası sistemde çalışan tüm uygulamalardan default olarak korunmaya başlıyor. Safari ayrıca default olarak daha fazla web izlemeyi de engelleyecek ve kullanıcıların izleyicilerin kendilerini takip etmelerini isteyip istemediklerini seçmelerine izin verecek. Her şey yazılımla ilgili değil, Mac'lere artık oyunlarda ve uygulamalarda performansı artırmak için harici grafik islem birimleri de eklenebilecek. Apple ayrıca, Create ML'i kullanarak makine öğrenmeyi hızlandırmak için Metal işlemeyi de kullanıyor. 
MacOS Mojave ayrıca, duvar kağıdını günün saatine göre değiştiren Karanlık Mod, Dinamik Masaüstü'nü getirirken, bir avuç dolusu yaşam kalitesi iyileştirmesi de yapacak. 
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Apple Music vs. Spotify 


Online dünyanın iki büyük müzik servisini karşılaştırdık. Çeşitli kriterlerde yapılan karşılaştırmalar size hangisini seçebileceğiniz konusunda yol gösterecektir. 


Abonelik sistemi söz konusu olduğunda, on-demand müziğin tartışmasız kralı Spotify'dır. İsveç kökenli servise, milyonlarca ücretsiz abone değil, on milyonlarca paralı abone öncü olmakta yardımcı oldu. Ancak Apple'ın, üst düzey özel sürümleri ve popüler iOS ekosistemine tam entegrasyonuyla tanınan Apple Music, Spotify'ın peşini birakmıyor. Apple'ın yayın hizmeti, kurulduğu günden bu yana, Spotify'ın ödeme yapan kullanıcı sayısının yaklaşık yarısını topladıktan sonra dinleyicilerinde önemli bir artış oldu. Şimdi, Spotify'dan dokuz yıl sonra, Haziran 2015'te yayınlanmaya basladığın- dan beri yaklasık 40 milyon aylık aboneye ulaştı. 
Simdi sadede gelelim. Apple Music vs Spotify: En iyi akan medya servisi hangisi? 
Apple'ın Spotify'ın tacını çalmak için gerekenlere sahip olup olmadığını görmek için izlerini aşağıda süreceğiz. 


Müzik kütüphanesi 

Spotify önce, etkileyici 30 milyonun üzerindeki parça kataloğunun gücü ile hakim konuma geçti. Bunu her gün 20.000'den fazla 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yeni şarkı eklediği gerçeğiyle ikiye katladı ve servis, simdiye kadar dinlediğinizden çok daha fazla müzik sunuyor. Kütüphanesinde birkaç açık bulunurken, Spotify'ın kataloğu son derece derin, hatta anlaşmayı reddeden Taylor Swift de sonunda protestosunu geri çekmek zorunda kaldı. İsveçli yayın servisi, yeni yeni rekorlar kırıyor, özel canlı oturumlar sunuyor ve çeşitli yeni single'ları her cuma Yeni Yayınlar sekmesinin hemen yanına yerleştiriyor. Sanatçılardan ve yükselen yıldızlardan en son haberleri almanın harika bir yolunu sunuyor. (Kataloğun büyüklüğünü anlamak için favori Spotify çalma listelerinde gezinebilirsiniz.) 

Apple'ın sunduğu servis ise yaklaşık 40 milyon şarkıya ulaştı, ancak Spotify'ın “30 milyon artı” rakamından (ne kadar olduğundan emin olmamakla birlikte) daha yüksek ve Amazon'un ücretli yayın servisi ve Jay-Z'nın Tidal'ı gibi daha yeni oyunculardan daha iyi bir performans sergiliyor. Dahası Apple, büyük ölçüde ücretsiz bir katman sunmadığı için, rekabetten zarar görmemek için de adımlar atıyor. İsveçli yayın devi, Apple ile özel anlaşmalar imzalayan sanat- 


çılardan pek hoşnut değil. Spotify'ın, müziklerini ilk olarak Apple'dan sunan sanatçılara yönelik arama sıralamalarını geçmişte değiştirdiği de bildiriliyor. 

Apple Music'in yarışa girdiği baska bir alan daha var: iTunes kütüphanesinin entegrasyonu. Apple Music kütüphanenizde, daha önce ilunes Store üzerinden satın alınmış, fiziksel bir CD'den kopyalanmış veya iTunes Match'e yüklenen herhangi bir müzik, Apple'ın standart kataloğunun yanında kendi müziklerinizde de özgürce tarama yapmanızı sağlıyor. Spotify da benzer bir özellik sunuyor, yerel müzik dosyalarınızı ayrı bir sekmeye yönlendiriyor, ancak Apple Music ile yapabileceğiniz gibi geniş aramalarla yerel müziğinize erişemiyorsunuz. 
Kazanan: Apple Music 


Müzik keşfi 

Hazır, akan medya kütüphanelerindeki bu kadar çok parça, yeni müzikler bulmak isteyenler için göz korkutucu görünebilir, ancak Spotify kişisel zevkinize uyacak yeni sarkı- lar bulmak için birçok yararlı araç sunuyor. 
Release Radar, Yeni Müzik Cuma ve Pazar- 


tesinin kişiselleştirilmiş Discover Weekly'si gibi oynatma listeleri, abonelerin hiç karsılasmadıkları sanatçıların yeni müziklerini keşfetmeleri için mükemmel bir fırsat sunuyor. Programın seçtiği düzinelerce temel tür, seçim için yeni müzikler olgunlastırıyor ve Daily Mixes gibi diğer kişisellestirilmiş çalma listeleri sürekli olarak karışıma ekleniyor. 
Spotify, Secret Genius adlı özel bir seriye sahip. Bu, pop müzik hayranlarının en sevdikleri hitlerin bazılarının arkasındaki şarkı yazarlarını dinlemelerine olanak tanıyor. 
Ücretsiz kullanıcılar, bu oynatma listelerin- den de yararlanarak, günlük olarak seçim yapmak için 15 adete kadar on-demand oynatma listesini kullanabiliyorlar. Bu, her gün toplamda yaklasık 40 saat yeni müzik ekliyor. Bu listeler, favori sanatçılarınızı seçmenizi isteyen Ücretsiz bir hesap için kaydolduğunuzda doldurduğunuz bir anketi temel alıyor. 

Özellikle Discover Weekly, akan medya dünyasında yüksek övgüyü hak ediyor. Her pazartesi sabahı özellik, dinleme alışkanlıklarınıza ve benzer sanatçıları dinleyenlerin alışkanlıklarına göre iki saatlik kisiselleştirilmiş müzik önerileri listesi sunuyor. Çalma listeleri genellikle daha önce duymadığınız müzikle dolup tasar, ayrıca en sevdiğiniz sanatçıların özel parçaları eklenir, dinleme 


repertuarınız bir dizi şarkıyla genişler. Özellik her zaman açık değil, ancak genellikle etkileyici. Spotify ayrıca, arkadaslarınızla paylaşılanlar da dahil olmak üzere her türden oynatma listelerini oluşturmanıza, paylaşmanıza ve izleyebilmenize olanak tanıyor. Basit bir tıklama ile, ruh halinize uygun veya sizi diri tutan türler için uzmanca seçilmiş oynatma listeleri olusturmanıza da izin veriyor. Apple Music'e gelince, bir hesap oluşturduktan sonra, kullanıcıların favori sanatçılarından bazılarını seçmeleri istenir; böylece servis, zevklerinizi anlayabilir. Bu arayüz, her topun bir sanatçıyı temsil ettiği dijital bir top havuzudur. Kullanıcılar sevdikleri sanatçıları belirtmek için belirli topları tıklarlar. Ayrıca favori türlerinizi ve sanatçılarınızı yeniden seçmek için Hesap sekmesinden de dönüş yapabilirsiniz. 

Neyse ki, islem tamamlandığında, Apple Music tercihlerinize hitap etmek için harika bir is yürütme listesi sunar. Çalma listeleri, stil (mellow, jazzy hip-hop), belirli bir sanatçı veya hatta araba sürmek gibi belirli bir aktiviteye dayanabilir. Apple, çalma listelerinin bir “uzmanlar ekibi” tarafından küratörlüğünün yapıldığını iddia ediyor. 

Apple Music'in günde 24 saat canlı radyo sunan Beats 1 Radio fonksiyonu, müzik bulma konusunda da önemli bir rol oyna- 


maktadır. Apple'ın gerçek müzik keşfini kolaylaştırmak için insani bir yaklaşım için gelişmiş algoritmaların ötesine geçtiğini görmek insanı canlandırıyor, ancak Spotify işinde kendi büyüsüne sahip ve kişiselleştirilmiş çalma listeleri büyüyor. 

Spotify'ın serbest çalma listeleri, özellikle de fantastik Discover Weekly'si, büyümeyi sağlıyor. Apple Music bu algoritma temelli yaklaşımla rekabet edene kadar, Spotify kullanıcıları kazanacaktır. 

Kazanan: Spotify 


Radyo 
Spotify, geçmişin “radyo” sekmesini, “arama” sekmesi altında yer alan “destekli çalma listesi” özelliği ile değiştirdi (burada doğal olarak, sanatçıları ve yeni müzik önerilerini arayabilirsiniz). Bu özellik, müzik ilgi alanlarınıza dayalı bağlamsal öneriler sunuyor. Örneğin, sabah antrenmanlarınızda size eşlik edecek bir çalma listesi oluşturmak istediğinizi varsayalım. 
Desteklenen çalma listesini kullanarak Spotify, geçmiş dinleme geçmişinize dayalı önerilerin yanı sıra başkalarının kendi benzer bağlamsal çalma listelerine eklediği şarkılara dayanan önerilerden de yararlanacaktır. Çalma listelerinizi parçalarla doldurabilirsiniz ya da Spotify, başlamak için birkaç tane seçtikten sonra bunları otomatik olarak doldurabilir. 
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Kullanıcılar, şarkıları bir çalma listesine eklemeden önce de arama yapabilir ve öndinleme yapabilirsiniz. Bu özellik, ücretsiz 
kullanıcılara müzik dinleme zevkleri ile, 24 
saat boyunca dinleyebilecekleri 15 çalma listesi ile 40 saatten fazla müzik sağlayan, daha önce tartışılan ücretsiz katmanlı çalma listelerini tamamlıyor. Deneyim, radyo tarzı dinlemeden farklıdır. Keşif ve kişiselleştirme üzerinde size daha fazla kontrol sağlarken, artık kanal tabanlı basit bir yaklaşım değil. 
Otomasyona öncelik veren bir çağda, Apple Music'in insan dokunuşu için tercihi, radyotarzı programlamaya gerçekten yardımcı oluyor. Bu felsefe, Apple Music'in seçkin radyo istasyonu olan Beats 1'de ilerliyor, böylece DJ'ler tarafından seçilen canlı radyo sovlarında müzik durmadan çalıyor. 

Beats 1'in ötesinde Apple Music, sadece klasik rock, jazz veya Top 40 hitleri dinlemek isteyenler için bir dizi daha jenerik radyo istasyonuna sahip. BBC News ve ESPN gibi müzik dısı istasyonlar da var. 
Kazanan: Apple Music 


Kullanıcı arayüzü ve mobil deneyim Apple'ın minimalist tasarım tutkusuna rağmen Apple Music'in mobil arayüzü, baslangıçta daha az pratikti. Ancak, iOS 10 ve iOS 1'in sonraki sürümleriyle, hantal yapı müzikseverlerin takdir etmesi gereken daha akıcı bir deneyim haline geldi. Kütüphane 


25 I Haziran 2018 


12:01 PM 


Radio 


FEATURED STATIONS 


simdi Müzik uygulamasının ana sayfasında - sahip olduğunuz tüm müziklere bu sekme- de erişilebilir ve değerli mobil veriler bosa harcamak istemediğiniz takdirde, Çalma listeleri, Sanatçılar, Albümler, Şarkılar ve İndirilen Müzikler'den kolayca seçim yapabilirsi niz. Spotify, uzun kullanım ömrü açısından endüstri lideridir. 
Mobil ve masaüstü uygulamaları, kullanıc lara müzik taraması yapmak, çalma listele rine erişmek, internet radyosunu dinlemek ve yeni müzikler keşfetmek için kolay bir yol sağlar. Hem masaüstü istemcisinin hem de mobil uygulamasının sol tarafında, Ana bölüm, Müziğiniz ve Çalma listeleri olmak üzere üç ayrı bölüme ayrılan gezinme çubuğu bulunur. Her bölüm, kullanıcılara hizmetin ana özelliklerine kolay erisim sağlayan, kendi alt kategorilerine sahiptir. Arama penceresi, Google'ın arama motoru gibi çoğu zaman sadece birkaç karakter yazdıktan sonra tam olarak aradığınız sonuçlarla alanı aktif olarak doldurur. 

Kazanan: Spotify 


Sosyal özellikler 

Spotify'ın sosyal fonksiyonları, abonelerin arkadaşlarını takip etmelerine, onların ne dinlediklerini görmelerine ve kimlerin kendilerini takip ettiğini görmelerine izin verir. Ayrıca, kullanıcılara dinleme geçmişini Facebook'ta yayınlama özelliği ile birlik- 


te çalma listelerini paylaşma veya önerme olanağı da veriyor, bu da Facebook arkadaşlarına etkinlik hakkında Beğen'me veya Yorum yapma fırsatı veriyor. Apple Music'in ana sosyal özelliği Connect fonksiyonundan geliyor. Connect, sanatçıları ve hayranlarını bir araya getirmeye çalısıyor. Sahne arkası fotoğraflarından, yaklaşan bir müzik videosunun erken gösterimine kadar, sanatçılar hayranlarına özel bilgiler sunabiliyorlar. 
Apple ayrıca kullanıcıların herhangi bir sanatçının . iletilerini yorumlama, beğenme veya paylaşmalarına olanak tanıyor. Ayrıca, bu mesajlar bireysel sarkı ve albümlerin yanı sıra Facebook ve Twitter üzerinden de paylaşılabiliyor. 

Kazanan: Spotify 


Sonuc 

Kazanan Spotify oldu. Apple Music, para için bazı ciddi adımlar atmış olsa da, Spotify hala üstün. Kullanıcı arayüzü erişilebilir, düzenli ve çalma listesi yönetimini kolaylaştırıyor. Yeni müzik keşfi için çalma listeleri, özellikle Discover Weekly, onu mükemmel bir şekilde koruyor ve henüz bir taahhütte bulunmayanlar için de ücretsiz. Apple Music'in daha büyük kataloğu (ne kadar büyük olduğu belli değilse de), özel sürümler ve Beats 1 radyo gibi özellikler onu ciddi bir yarışmacı haline getiriyor. Ama şimdilik Spotify hâlâ önde. 


YENİ 6-SHOCK RANGEMAN 
GPR-B1000 


HAYATTA KALMAN İÇİN 
TASARLANDI 


YENİ RANGEMAN, en zorlu koşullarda kullanılmak üzere tasarlanmış “Master of G” serisinin bir parçası olarak geliştirildi ve iki model olarak tasarlandı. Issız bir yerde yürüyüşteyseniz ve eğer kaybolduysanız, şarjınız bitse dahi RANGEMAN GPR B-1000, özellikleriyle hayatınızı kurtarabilir. 


ANGEMAN saatlerde 
“Survival Toughness” 
kavramını oluşturan sl» a Üçlü Sensör (atmosfer 
— almadim basıncı /yüksekliği, pusula ve 
| ep sıcaklık ölçümü) bulunuyor. 
ayara saymaz 3 — Bu üçlü sensöre ek olarak Boer: 19 m a .. yeni GPR-B1000, G-SHOCK İY or reyi saati için bir ilk olan GPS'li Mv iz? | navigasyon özelliğine sahip. 
Yani saat, gerçek zamanlı olarak bir rotadaki ya da bir hedefe giden mevcut konumu göstermek için, GPS uydularından konum verilerini toplayabiliyor. Ayrıca hafızada iz ve nokta verilerini (boylam/enlem, yükseklik ve sıcaklık dahil) kaydedebiliyor. 
Bluetooth& kullanarak, 
G-SHOCK Connected uygulamasına bağlanmak için bir akıllı telefon ile eşleşen saat, kullanıcının rota oluşturmasına veya uygulamadaki günlük verilerini yönetmesine 


Toza, çamura... Her türlü koşula dayanıklı GPR-B1000, G-SHOCK'un hayatta kalma dayanıklılığı için tasarlanan en son teknolojisi olarak 


oldukça iddialı. 


(çal 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olanak sağlıyor. Hafızaya kaydedilen nokta verileri, bir 3D harita üzerinde veya bir zaman çizelgesi olarak görüntülenebiliyor. Saat ayrıca dünyanın herhangi bir yerinde doğru zamanı göstermek için zaman sunucularından veri alıyor. 
GPR-B1000, çift wireless ve solar şarj sistemlerine sahip. 
Saatin GPS navigasyonu, saat, 5 saat boyunca wireless ile şarj olduktan sonra yaklaşık 33 saate kadar kullanılabiliyor. Pil seviyesi, açık havada GPS için kullanılabilir bir seviyenin altına düşse bile, sınırlı bir süre için GPS işlevlerini yeniden başlatmak için solar şarj kullanılabiliyor. 
Zaman göstergesi ise, 

GPS işlevlerinin durumuna bakılmaksızın solar şarj kullanılarak her zaman açık. 
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Photoshop ©ş1Illustrator 5 InDesign 


Fotoğraf düzenlemeden tipografi araçlarına, ses tasarımına kadar, endüstri standardı olan Adobe Creative Suite, her türden yaratıcı profesyonellere hızlı ve profesyonel bir tasarım yaratmak için ihtiyaç duydukları her şeyi yaratıcı bir şekilde sunuyor. Hangisini hangi şartlarda kullanacağımıza bir bakacağız. 


Simdi, grafik açısından bakalım. İster bir logo tasarımı oluşturuyor, ister sosyal medya grafikleri tasarlıyor veya bir broşür hazırlıyor olun, Adobe firması, Photoshop, Illustrator ve InDesign ile mükemmel uygulama çözümleri sunuyor. 

Bu uygulama koleksiyonu oldukça güçlü ve her biri belirli türde projeler için optimize edilmiş düzinelerce özellik ile dolu. Doğru proje için doğru uygulamayı kullanmak tasarım sürecini daha iyi hale getirir. 

Tasarımcılar daha kısa sürede müşterileri için daha fazla seçenek yaratmak amacıyla daha hızlı çalışabildiklerinden, tasarım daha verimli hale gelir. Tasarımcılar, projeye uyarlanmış araçlarla daha yüksek kaliteli işler üretebilirler. 
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Doğru aracı kullanmak, sizi daha esnek hale getirir ve değişen ihtiyaçlara göre tasarımları düzenleyebilir veya değiştirebilirsiniz. 

Hangi uygulamayı kullanacağınızı nereden bileceksiniz? Çoğu grafik tasarım isi su 3 noktada değerlendirilebilir: 


1. Baskı veya dijital 

Bir baskı projesi, bazı medya türlerinin (örneğin kartvizitler, el ilanları, tisörtler, ambalajlar, çıkartmalar ve daha başkaları) fiziksel olarak basılmasıdır. Dijital projeler ise bunların bir ekranda görüntülenmesidir (örn. sosyal medya grafikleri, web sayfalarındaki reklamlar, web siteleri, e-kitaplar, sunumlar ve daha başkaları). 


2. Resim veya metin 

Resim projeleri, fotoğraflar, resimler, sekiller ve desenler gibi görsel unsurları içerir. Metin projeleri, birkaç tane (kartvizit) veya bir demet (broşürler ve kitapçıklar) olsun, kelimeler üzerine odaklanır. Çoğu zaman, projeler her ikisini de kullanır. 


3. Vektör veya raster 

Bir vektör projesi, herhangi bir boyuta (ör. logolar) genişletilebilen veya küçültülebilen çizgiler ve eğrilerle oluşturulan bir resimdir. Bir raster projesi, yeniden boyutlandırıldığında (öm. fotoğraflar) kalite açısından değişecek olan belirli sayıJa pikselden oluşturulan bir görüntüdür. Yani bir uygulamayı, herhangi bir 


uygulamayı seçin. Her birini ne zaman kullanacağınıza bir göz atalım. 


Photoshop'u ne zaman kullanmalıyız? 

Photoshop ne için iyidir? Bu oldukça kolay bir soru (ipucu isminde) . Evet, fotoğraflar için. 
Uygulama orijinal olarak herhangi bir raster türünde bir resim oluşturmak, düzenlemek ve rötuşlamak için kapsamlı bir çözüm olarak tasarlanmıstır. O zamandan beri Photoshop, kullanıcıların daha fazlasını yapmasına izin veren tam bir araç listesi geliştirdi. Güzel sanatlarla uğraşan sanatçılar, bunu dijital olarak çizmek, taslak oluşturmak ve hatta boyamak için kullanırlar. Fotoğrafçılar, fotoğraflarının renk ve ışığını ayarlamak ve dönüştürmek için kullanırlar. Üretim tasarımcıları, web'e hazır dijital görüntüler olusturmak için bunu kullanırlar. 
Çoğu insan grafik tasarımını düşündüğünde, Photoshop aklına gelir. Ve bu doğrudur. 


Photoshop, hem görüntü olusturmak hem de geliştirmek için en güçlü uygulamadır. 
Katmanlar, tek bir tıklamayla düzeltilebilir ve yeniden düzenlenebilen sablonlar geliştirmeyi kolaylaştırır. Ayarlama araçları, diğer uygulamalardan daha güçlüdür ve renk, kontrast, parlaklık ve daha fazlasında küçük düzeltmeler yapılmasına izin verir. 

Ancak Photoshop her zaman en iyi çözüm değildir. Photoshop'un ne zaman en iyi sekilde çalıştığı ve hangi durumlarda Illustrator veya InDesign'a geçmenin daha mantıklı olduğuna bir bakalım. 


Photoshop'u su durumlarda kullanın 

> Fotoğrafların rötuslama zamanı gelir. Fotoğrafın rengini düzeltmek mi gerekiyor? Birkaç dokunuş mu gerekir? Ya da dijital olarak bir iki nokta koymak mı lazım? Photoshop — fotoğraflar. Ve daha iyi bir araç yok. 

> Çalışmayı dijital veya baskı için düzeltmeniz 


gerekebilir. Bu bir fotoğraf, resim, çizim ya da başka bir sey olabilir. Photoshop, her çizginin, gölgenin ve dokuların yerinde olduğundan emin olmak için doğru araçtır. Ardından, bu resmi kendi başına veya bir Illustrator veya In-Design projesinde kullanabilirsiniz. 

> Web için sosyal medya görüntüleri, banner reklamlar, e-posta başlıkları, videolar gibi dijital görüntüler isteyebilirsiniz. Bu görüntüleri Photoshop'ta oluşturarak, doğru boyutta olduklarından ve web için optimize edildiğin- den emin olabilirsiniz. 

> Bir web sitesi veya uygulama maketi olusturmanız gerekebilir. Katmanlar, kullanıcı arayüzü öğelerini taşımayı kolaylaştırır ve Photoshop piksel tabanlı bir düzenleme programı olduğundan, tasarımınızın herhangi bir ekran boyutu için doğru boyutta olduğundan emin olursunuz. 

> Çalışmanızı animasyon ve video ile süslemek isteyebilirsiniz. Bugün, kameralar sadece 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fantastik fotoğraflar çekmiyorlar, aynı zamanda oldukça hoş videolar da çekebilmektedirler. Photoshop, basit video kliplerini bir araya getirmeyi ve grafik, filtre, metin, animasyon ve daha fazlasını eklemeyi kolaylaştırır. 


Ne zaman farklı bir uygulama kullanmalı > Bir logo oluşturmanız gerekebilir. Çok farklı yerlerde kullanıldıklarından, logoların yeniden boyutlandırılabilmesi gerekir. Photoshop, vektör işleri için optimize edilmemiştir. Bu nedenle, bir takım zorlu geçici çözümlerle zorlamak istemediğiniz sürece, resimleriniz yalnızca bir boyutta olacaktır. Bunları büyütmeniz gerekiyorsa, muhtemelen pikselli ve “bulanık” olacaktır ve baskı için kabul görmeyecektir. 

> Çok fazla metin düzenlemesi yapmanız gerekiyordur. İster basılı ister dijital olsun, Photoshop çok miktarda metni iyi işleyemez. Banner reklamlar ve sosyal medya grafikleri gibi görseller için başlıklar ve kısa kopya satırları için iyidir, ancak paragraflar dolusu metin için Illustrator veya InDesign”ı deneyin. 


Illustrator'u ne zaman kullanmalı? 

> Bir logo, ikon veya marka maskotu oluşturmanız gerektiğinde. Illustrator'da olusturulan her vektör sekli ve çizimi, herhangi bir boyuta kadar büyütülebilir, bu da onu birçok farklı şekilde kullanılması gereken görüntüler için ideal kılar. 

> Tek sayfalık bir baskı parçası istiyorsanız. 
Illustrator, posterler, kartvizitler, el ilanları ve not kartları için idealdir. Uygulamanın diğer raster resimlerle birleştirilebilen görsel olarak esnek manşetlerin oluşturulmasına yönelik güçlü vektör araçları vardır. 

> Bir logoyu baskı için hazırlamanız gerekebilir. Illustrator'un baskıya hazırlama özellikleri inanılmaz derecede güçlüdür ve herhangi bir metnin gerilebilen, eğik ve herhangi bir şekilde dönüştürülebilen tamamen düzenlenebilir bir şekle dönüştürülmesini sağlar. Mükemmel logo tasarımı mı arıyorsunuz? Buradan başlayın. 


Ne zaman başka uygulama kullanmalı 
> Resimleri düzeltmeniz gerekebilir. Bir kompozisyonda raster bir görüntü (fotoğraf veya resim) kullanılıyorsa, Illustrator uygulamasının doğrudan bu resmi düzenlemek için birkaç aracı vardır. Ama Photoshop, renk, kontrast ve parlaklık gibi daha kapsamlı ayarlamalar yapabilir. 

> Çok sayfalı belgeler oluşturmanız gerekebilir. Illustrator tek sayfayı idare edebilir, ancak InDesign, sayfa numaralandırma, ana sayfa şablonları ve daha iyi metin sayfa düzeni fonksiyonları gibi özelliklerden ötürü yola devam edilecek uygulamadır. 


InDesign'ı ne zaman 

kullanmalı? 

Adobe, masaüstü yayıncılık pazarı için InDesign'ı geliştirdi ve öncelikle gazete, dergi, kitap, poster ve el ilanı düzenlemek için kullanılıyor. Büyük miktarda metin içeren hemen hemen her sey doğrudan InDesign'la yapılmalıdır. Fakat Illustrator metni de düzenleyebilir, öyle değil mi? InDesign, ana sayfa sablonlarını ayarlamanıza olanak tanır, böylece sayfa tasarımları 


tüm belge boyunca anında birleştirilir. Sayfalar otomatik olarak numaralandırılır ve kolayca yeniden sıralanabilir, çoğaltılabilir ve değiştirilebilir. 
Metin stilleri, sütunlar, kenar boşlukları ve yayınlamaya özgü diğer özellikleri de daha sağlamdır. 
Basitçe söyleyelim, eğer metin varsa, InDesign bunu başarabilir. InDesign bazı çok özel kullanımlar göz önüne alınarak oluşturulmuştur. İşte bu çözümle devam etmeniz gereken zaman. 


InDesign ne zaman kullanılmalı? 

Çok sayfalı, metin ağırlıklı bir çalışma için tasarım gerekiyorsa. Baskı veya dijital, InDesign süreli yayınlarda metin sayfaları düzenlemesi için geliştirildi. Bir dergi, broşür veya kitapçık tasarlıyorsanız, bunu ilk olarak burada yapmalısınız. Üç uygulamadan InDesign, mevcut en sağlam dizgi özelliklerine sahiptir ve Adobe Digital Publishing Solution ile entegredir, böylece tamamen etkileşimli e-kitaplar, dergiler ve diğer dijital yayınlar oluşturmanızı sağlar. 

Ne zaman başka uygulama kullanmalı? 
> Küçük işler tasarlamanız gerekebilir (kart- 


vizitler ve el ilanları gibi). Illustrator, burada iyi çalışır. 

> Resimleri odüzenlemeniz gerekebilir. 
InDesign'ın resim düzenleme yetenekleri çok azdır. Photoshop, renk, kontrast ve parlaklık gibi daha kapsamlı ayarlamalar yapabilir. 

> Bir logo tasarlamanız gerekebilir. InDesign sınırlı şekiller oluşturabilir, ancak belgeniz için bir logoya ihtiyacınız varsa, önce Illustrator'da tasarlayın ve ardından buraya aktarın. 


Doğru işe doğru araç 

Harika bir iş ister misin? Doğru aracı kullanın. 
Muhteşem, harika, akıl almaz bir iş ister misin? Photoshop, Illustrator ve InDesign'ın tüm özelliklerini nasıl birleştireceğinizi öğrenin. Bu uygulamalar, herkesi havaya zıplatacak tasarımlar oluşturmak için sorunsuz bir şekilde birlikte çalışabilir. Bir proje için ihtiyaç duyduğunuz uygulamayı bulduktan sonra, her şeyde uzman olun, böylece daha verimli çalışmaya ve daha esnek, yüksek kaliteli tasarımlar oluşturmaya başlayabilirsiniz. 
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Xerox'tan Yeni Nesil Çözümler 


Yenilikçi baskı teknolojileri ve akıllı iş çözümleri ile tanınan Xerox, yeni nesil çözümleri ile işyeri verimliliğinde devrim yaratıyor. 


Xerox'un yeni nesil ConnectKey teknolojisine sahip cihazları, mobil ve bulut bağlantısı, islevselliği artıran ve gittikçe genişleyen uygulama kütüphanesi ile ilgili bilgileri, Xerox Türkiye Kurumsal İş Çözümleri ve Yazılımlardan Sorumlu Ürün Müdürü Can Gemalmaz'dan aldık. 


ConnectKey platformu hakkında bilgi verir misiniz? 
Can Gemalmaz: ConnectKey platformu Xerox'un 2013 yılında gelistirdiği ve sürekli güncellenen bir platform. ConnectKey tek başına bir işletim sistemi veya yazılım değil, genel olarak Xerox cihazların sahip olduğu tablet ekranlar, mobil, bulut bağlantıları, uygulamalar ve güvenlik özelliklerinin bütününün oluşturduğu bir ekosistemdir. 
ConnectKey 2017 Teknolojisi de Mayıs 2017'den itibaren tüm ofis grubu ürünlerimizde son teknoloji ile uyumlu bir şekilde sunuluyor. 


w 
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Uygulama Galerisi 

Uygulama Galerisi kullanıcılara neler sunuyor? 
CG: ConnectKey ekosisteminin en önemli özelliklerinden biri uygulama tabanlı olmasıdır. 
Bizler hayatın her anında uygulamaları kullanıyoruz. Bankacılık işlemlerinden, günde kaç kalori harcadığımıza, uçak bileti rezervasyonundan sosyal medyaya kadar tüm islemlerimizi uygulamalar ile gerçekleştiriyoruz. Xerox da değişen teknoloji kullanım alışkanlıklarına bağlı olarak, benzer sekilde kendi uygulama galerisini olusturdu ve kullanıcıların iş akışlarını daha rahat bir sekilde yapmalarını hedefliyor. 
Xerox App Galery adını verdiğimiz uygulama kütüphanesinde, Xerox cihazlar için geliştirilen uygulamalar yer alıyor. Cihaz üzerinden uygulama galerisine girip ihtiyacımız olan uygulamayı indirerek kullanabiliyoruz. Platformumuz açık kaynaklı. Yazılımcılara da uygulama gelistirme kitleri sunuyoruz. 


Zaman ve para tasarrufu 

Sistem müşterilerinize ne gibi avantajlar sağlıyor? 
CG: Basit bir örnekle anlatayım. Günümüzde pazardaki çok fonksiyonlu cihazların hepsi e-mail gönderme özelliğine sahip. Ama asıl soru gönderdiğimiz dokümanı ne yapmak istediğimiz. Sonuçta yapmak istediğim islem, elimdeki dokümanı bulut hesabıma kaydetmek. Dokümanı e-mail gönderip, mail hesabıma bağlanıp,bilgisayarıma indirip, daha sonra bulut hesabıma bağlanıp dokümanı arşivlemek yerine ConnectKey bulut uygulamaları ile tek adımda dokümanı istediğim hedefe kaydedebiliyorum. Dünyanın herhangi bir yerinde de herhangi Xerox cihaz ile bulut hesabıma bağlanarak çıktı alabiliyorum. Aynı sekilde cep telefonu ve diğer mobil cihazlarla da baskı imkanı sağlayabiliyoruz. iOS veya Android cihazlardan doğrudan baskı alabiliyoruz. Birçok bulut ve ağ bağlantısı ile mobil baskı seçeneği 


Yazılımlardan Sorumlu Ürün Müdürü Can Gemalmaz 


var. Bununla birlikte, hiçbir ağ bağlantısı olmasa da cihazda bulunan kablosuz kitten cihaza bağlanıp doğrudan da baskı gönderebiliyoruz. 
Xerox cihazlara artık bir fotokopi makinesi veya çok fonksiyonlu yazıcı değil, işyeri asistanı diyoruz. Günlük iş akışlarınızda birer asistan görevi görüyorlar. 


Güvenli baskı 

NT: Güvenli baskı yazılımlarının günlük iş akışlarına nasıl bir katkısı oluyor? 

CG: Şirketlere kattığımız en önemli artılar- dan biri, güvenli baskı yazılımları ile Xerox cihazların uyumlu halde sunulması. Yaptığımız kurumsal çalışmaların 9080-90'ında güvenli baskı sistemlerini de konumlandırıyoruz. 

Bu yazılımlarla kağıda bağımlı verimsizlikleri ortadan kaldırıyoruz. Zaten iş biraz dijitale dönüyor, ama kağıda baskı hala bir ihtiyaç. Şirketler artık, ne kadar baskı yaptıklarını, kimin ne kadar baskı aldığını, ve baskı maliyetlerini detaylı 


N hal J , 
Xerox Türkiye Kurumsal İş Çözümleri ve 


olarak görmek istiyorlar. Sonuç olarak da bundan tasarruf etmek istiyorlar. Güvenli baskı yazılımları da temelde şunu sağlıyor: Çalışanların mevcut sirket kartları baskı sistemine entegre ediliyor ve bu kartları kullanarak baskı alıyorlar. Baskı almak isteyen kisi cihaz başına gidip kartını okutmadığı sürece gönderdiği baskı yazıcıdan çıkmıyor. Baskı güvenliğinin ilk adımı bu. İkinci avantajı, geniş çaplı raporlama sunması. Yüze yakın rapor tipi var. Bu üst düzey raporlama, sirketlerin baskı maliyetlerini yönetmesine olanak sağlıyor. 


NT: AltaLink ve VersaLink serilerinizin farklılıkları nelerdir? 

CG: Versalink cihazlar, giris seviyesi cihazlarlar, küçük çalışma grupları ve orta ölçekli sirketlerin kullanılabileceği seviyedeki modellerden oluşuyor. Altalink cihazlar ise büyük ölçekli kurumsal şirketlerde, devlet kurumlarında, üniversitelerde konumlandırdığımız, yüksek hacimli ve farklı son işlemci seçeneği sunan cihazlar. Bununla birlikte, AltaLink ve VersaLink 


cihazlarımız aynı teknolojik altyapıya sahip. 
Tüm cihazlarımız ConnectKey 2017 teknolojisi ile sunuluyor. Özetle, ayrıldıkları noktalar baskı kapasiteleri, sonlandırma seçenekleri, sarf malzeme ömürleri gibi donanımsal farklılıklar. 


NT: Uygulama örneklerinden de bahseder misiniz? 

CG: Kullanıcı ihtiyaçlarına göre farklı mobil baskı, bulut ve iş akışı uygulamalarını standart olarak sunuyoruz. 

Uygulamalarımızdan en sıra dışı olanı ise çeviri hizmeti. Xerox Easy Translate Service (Kolay Çeviri Hizmeti) adını verdiğimiz uygulama ile elimizdeki dokümanı Xerox cihaza taratarak istediğimiz dile çevrilmiş bir kopyasını alabiliyoruz. Internet hızımıza bağlı olarak yaklaşık iki dakikada tercüme yapan uygulama, 44 dilde çeviri yapabiliyor. Çeviri kabiliyeti oldukça yüksek, OCR motoru olarak ABBYY ile çalışıyoruz. 
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Apple iPhone X Plus 


Sızan görüntüler bize, büyük bir 6.1 inçlik iPhone ekranının bir görüntüsünü sağladı. 


Apple'ın iPhone X'i piyasaya sürmesinin Üzerinden bir yıl bile geçmemiş olsa da, bir sonraki iPhone'la ilgili söylentiler ortaya çıkmaya başladı. Henüz resmi bir sey yok, ama yeni nesil cihaz hakkında bildiğimiz her şeyi burada sıraladık. 


Yine OLED ekran 

Raporlara göre, gelecek iPhone'lardan en az ikisi muhtemelen OLED ekrana sahip olacak. 
Apple, 2017'de 5,2 inç, 5,8 inç ve 6,5 inç ekranlar için Samsung'a bir sipariş verdi. Ancak, Eylül 2017'deki bir sonraki raporda Apple'ın, 


muhtemelen düşük pazarlanabilirliği nedeniyle, 5.2 inçlik ekranı iptal ettiği söylendi. Ayrıca, hem OLED ekran hem de 6.1 inç ve 5.8 inçlik bir iPhone olacağından emin olurken, aynı zamanda daha ucuz bir LCD ekrana sahip olan orta ölçekli 6.1 inçlik bir model bekleniyor. 


Tasarım 

Bir rapora göre, iPhone X modellerinden en az biri bir metal gövdeye sahip olacak. 6.1-inç LCD iPhone muhtemelen çeşitli renklerde metal bir gövdeye sahip olacak ve yeni bir rapora göre 6.1 inçlik telefonun çerçevesinin alüminyum olacağı belirtiliyor. Bir analistin notuna göre de, bu modelin pembe, sarı ve mavi de 


2d 


- 


iPhone X 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dahil olmak üzere bir dizi parlak renkte olacağı tahmin ediliyor. Halihazırda iPad çerçeveleri üreten şirket Casetek, kasa tedarikçisi olabilir. 
Daha büyük iPhone, daha fazla özellik iPhone'un hemen hemen her yeni modelini, daha önce gelen iPhone'lardan daha hızlı, daha güçlü ve daha iyi hale getiren bazı iç geliştirmeler görüldü ve iPhone X Plus'ın da bu konuda farklı olması beklenmiyor. 

Henüz gelişmiş özellikleri hakkında fazla bir sey duymadığımız halde, ilk işaretler ortaya çıkmaya başladı. Apple'ın üretim ortağı Taiwan Semiconductor Manufacturing, bu yılın iPhone'unda görmeyi beklediğimiz bir çip serisinin üretimine basladı. Muhtemelen A12 olarak adlandırılacak yeni çip, görünüşe göre, iPhone'un son serilerinde dolaşan 10 nanometrelik çiplerJden daha küçük, daha hızlı ve daha fazla güç üretmeye yardımcı olacak 7-nanometrelik tasarımı kullanacak. 


Kulaklık adaptörü yok mu? 

Apple kulaklık jack'ını birkaç yıl önce iPhone'dan çıkarmıştı, ancak şimdi şirket hepsinden birden kurtulmaya hazırlanıyor gibi görünüyor, buna iPhone'un bir Lightning -3.5mm kulaklık jack adaptörü ile çıkarılmaması da dahil. Yeni bir rapor, Apple'ın iPhone 


X Plus'ının bir adaptör içeremeyebileceğini söylüyor, bu nedenle kablolu kulaklık kullanıyorsanız bunu ayrı olarak satın almanız gerekecek. 


Pil ve kablosuz şarj 

iPhone'ların 2017 serisiyle ilgili en can sıkıcı seylerden biri, kutuda hızlı şarj adaptörlerinin olmamasıydı. IPhone 8, 8 Plus veya iPhone X'te hızlı şarj etme avantajından yararlanmak istiyorsanız, ayrı bir şarj adaptörü ve ayrıca USB-C-to-Lightning kablosuna ihtiyacınız oluyor. Apple bundan ötürü iPhone kullanıcılarının topluca bir isyanına maruz kalmış olabilir. Yayılan yeni bir söylentiye göre, 
2018 iPhone serisi 18W USB-C adaptörü ve 
USB-C-to-Lightning kablosu ile sunulacak. 
18W USB-C güç adaptörü ile telefon şarjınızı yaklasık 30 dakika içinde yüzde 0'dan yüzde 30'a kadar çıkarmayı bekleyebilirsiniz. Bazı bilgilere göre de, üç 2018 iPhone modelinin tümü daha güçlü pillere sahip olacak. 5.8 ve 6.5 inçlik iPhone'lar iPhone X'te kullanılan yeni L biçimli pil tasarımından faydalanacak. 
Apple'ın ekonomik modeli olan 6.1 inçlik LCD iPhone, maliyetleri düşürmek için büyük olasılıkla dikdörtgen bir pile sahip olacak. Bir rapora göre, 5,8 inçlik iPhone büyük olasılıkla 


2,900-3,000mAh'lik pile sahip olacak. Ayrı bir raporda, 6.5 
inçlik iPhone'un 3,300-3,400mAH pil içereceği bildirildi, 5,8 inçlik iPhone'un da 2,800mAh'lik pile sahip olacağı belirtildi. iPhone X, L şekilli bir pili ilk kullanan telefondu. Yeni L şeklindeki pil, Apple'ın kasasının içindeki sınırlı alanın daha verimli kullanılmasını sağlıyor. Bir analist, bu tasarımın pilin daha hızlı şarj edilmesini sağladığını söyledi. Bu yılın başlarındaki bir raporda Apple'ın 2018 iPhone'larda L-şekilli pilleri tedarik etmek için LG Chem'i seçtiği doğrulandı. Apple, iPhone için pil tedarik etmek için bir dizi şirkete güvenirken, LG Chem, L şeklinde piller üreten tek sirket. 2017 yılında, Apple sonunda iPhone'larda kablosuz şarj kullandı. 

Bu, son birkaç yıldır birçok Android telefonda bulunan hoş bir özellik. 2018'de Apple bir seyleri daha fazla bir arada kullanıyor olabilir ve biz bir sonraki iPhone'un en az iki modelinin camlı arka kapak ile geleceğini düşünürken, Analistler 6.1 inçlik bir LCD iPhone'un daha geleneksel bir iPhone 
7 tarzı kasasının olacağı iddiasındalar, böylece kablosuz şarja da izin vermiyor Ayrıca, cam sırtla yaşanan kazalardan kaynaklanan bu korkunç derecede büyük onarım maliyetlerinden de kaçınılacak. 


Apple'ın 2015'ten beri Energous adlı bir şirket ile çalıştığı iddia ediliyor. Energous, iPhone X Plus'ı vericilerden 5m uzaktan şarj etmeyi sağlayacak bir şarj yöntemi yarattı. Geçen yılki iPhone'lar için Energous kablosuz şarjını içereceği söylentileri varken, şirket vericilerini zamanında teslim edemedi. 


Fiyat ve çıkış tarihi 

iPhone X Apple'ın en pahalı telefonu olmasına rağmen, şirket 2018'de maliyetleri düşürmeye odaklanmış olabilir. 
Bir raporda, Apple'ın bir sonraki iPhone'un piyasaya sürülmesinden önce “maliyetleri ve fiyatları düşürmek” istediği söyleniyordu. LCD ekranlı 6.1 inçlik ekonomik bir modelin 2018'de satışa sunulacağı bildirildi. Bu model, iPhone X'in çok altında, $650-700'lık bir fiyatla satışa sunulacak. 6.1 
inçlik bir telefonun, 3D Touch veya çift objektifli bir kamera- ya sahip olmayacağı, bu nedenle 700 ila 800 dolar arasında bir maliyeti olması bekleniyor. 


Adı ne olacak? 

Bir sonraki iPhone'un ne olacağını tam olarak bilmiyor olsak da, iPhone 9 olarak etiketlenmeyeceğini varsayıyoruz. 
Aslında Apple'ın buna iPhone 11 adını vereceğini varsaydık - ama pek çok söylenti dolaşmaya başladı, başka seçenekler de var gibi görünüyor. Son raporların büyük çoğunluğu, bu yılın amiral gemisine iPhone X Plus olarak ad verileceğini söylüyor. 


TrueDepth kamera dönecek mi? 

Bir sonraki iPhone, TrueDepth 3D arka kameralara sahip olmayacak. Bir rapora dayanan hikaye, Apple'ın bunun yerine ön yüzde TrueDepth kameraların ve stabilizasyona sahip modellere odaklanacağını gösteriyor. Analistler, Apple'ın mevcut kameralarının mevcut Android telefonlarınkinden iki buçuk yıl önde olduğunu düşünüyorlar. 
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MacBook Pro vs Deli XPS 


Burada, Apple'ın dizüstü bilgisayar alanındaki en büyük rakiplerinden biri olan Dell'in XPS'ini en son 13 inç MacBook Pro ile karşılaştıracağız. 


Dell, bir dizi değişiklikle 2018 için 13 inçlik XPS dizüstü bilgisayarını güncelledi, bu değişiklikler arasında daha ince ve daha hafif bir tasarım, daha fazla bağlantı noktası ve çift çekirdekten dört çekirdekliye geçerek en yeni Intel işlemcilerin kullanımı da var. Burada, Apple'ın dizüstü bilgisayar alanındaki en büyük rakiplerinden biri olan Dell'in XPS'ini en son 13 inç MacBook Pro ile karsılaştıracağız. 


Dış görünüş 

Dell XPS, MacBook Pro'dan hem küçük hem hafif, 1,35 kg'a karsılık 1,2 kg ağırlığında. 
12”inç'in biraz altındaki genişlik her iki notebook için de kabaca aynı, ancak MacBook 8,36" ile XPS'in 7.8 inç'ine kıyasla biraz daha derin. MacBook Pro 0,59 inç kalınlıktayken XPS'in en kalın noktası 0.46 inç, Dell gibi ölçüm için ayakları çıkarmak lazım. 

Dell'in 13”“ekranı kullanmasının en önemli nedeni, Goril Glass 4 ekranın “sonsuzluk kenarı” tasarımının yüzer gibi hissedilmesini 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sağlamak. Tasarım etkileyici olsa da, bazı sınırlamalar var. Ekranları karsılastırırken göreceğiz bunları. Macbook'un tasarımı sade ve güzel, metal menteşesiyle tamamen alüminyum yapısı sağlam görünüyor. Çoğu kisi, Dell'in XPS 
13 tasarımı yeni altın ve beyaz renk kullanımı 
ile muhteşem görünürken, alüminyum ve yumuşak bir doku ile kaplı karbon fiber karışımıyla da çok güzel. 


Güc ve Şarj 

Pil kapasitesi birbirine yakın, Macin 54,5 w/ saat'lik piline karşılık, Dell'in pili 52 w/saatlik. 
2017 model 13 inç MacBook Pro, XPS sarj 
cihazının 45 watt'ına karşı 61 watt sarj sağlayan daha yüksek watt değerine sahip bir şarj cihazına sahip. Her iki sarj cihazı da USB-C konnektörlerini kullanıyorlar. 

Her iki makine de sınıfında lider pil ömrü sunduklarından sık sık şarj edilmeleri gerekmiyor. 
MacBook Pro, 10 saate kadar web kullanımına izin verirken Dell, 13 saate kadar akan 


medya izlenmesine veya web'de gezinmeye izin veriyor. 


Bağlantılar 

acbook Pro'nun 2016'da yeniden tasarlanmasıyla birlikte Apple, coğu çevre birimi bağantı noktasını kaldırdı, temel makineler için iki Thunderbolt 3 portu veya Touch Bar donanımlı bir model satın alırsanız dört port sunuyor. Neyse ki Apple kulaklık jack'ını yerinde bıraktı. XPS'in 2018 güncellemesinde makine, daha hafif ve daha ince hale geldi ve Dell'in standart USB bağlantı noktalarını, SD kart yuvasını ve şarj fişini çıkarmasına neden oldu. 
Artık üç tane USB-C portu var, bunlardan ikisi Thunderbolt 3 desteğine sahip ve bir de microSD kart yuvası var. Sağ taraftaki USB-C 3.1 bağlantı noktası ekran bağlantılarını destekliyor ve Thunderbolt bağlantı noktaları, Macbook Pro gibi dört PCI şeridini destekleyerek tam hızda çalışıyor. Bu, artık harici grafik kartlarını XPS'e bağlayabileceğiniz anlamına 


gelir. Dell, XPS ile kutuya bir USB-A adaptörü içerir, bu Apple'ın sunmadığı bir ekstra özelliktir. XPS, sol üst USB-C konektörünün yanında bir sarj logosu gösterse de, dizüstü bilgisayarı aslında herhangi bir bağlantı noktasından sarj edebilirsiniz. Ayrıca, makinenin ön tarafında kullanışlı bir 4 LED pil göstergesi ve bir durum ışığı vardır. 


Performans 

Her iki notebook da 8GB'lık düşük güçlü DDR3 bellek ile donatılmıştır, ancak Macbook 1866GHZz yerine 2133GHZ ile biraz daha hızlandırılmıstır. Depolama, 1200 MB/sn'in üzerinde yazma hızına sahip 256GB SSD'yi de içerir. XPS, MacBook Pro'nun 2,538MB/5'sine karsılık 3,313 MB/'ye varan daha yüksek okuma hızları ile 512GB SSD depolama ile geliyor, ancak bu yüksek hızlarda gerçek dünya kullanımında bir fark göremezsiniz. 2018 XPS 9370'deki en önemli yükseltmelerinden biri, ilk kez 15-watt gücünde yonga tasarımında dört çekirdekli ve sekiz thread'li 8. nesil Intel işlemcinin kullanılmasıdır. XPS, turboda şaşırtıcı derecede yüksek olan 4.0GHz'i destekleyen Core i7 1.8GHZ işlemcisini kullanıyor. 
MacBook Pro, 3.6 GHZ'e kadar turbo desteği ile 2.3 GHZ hızındkia 7. nesil çift çekirdekli i5 kullanıyor. 


Yazılım 

Muhtemelen ikisi arasındaki en büyük fark, kullandıkları işletim sistemleridir. Dell XPS'i kurmak, Mac'ten daha uzun sürüyor ve biraz hantal. Mac OS mükemmel olmasa da, gene olarak daha az sorun çıkarıyor ve kullanım daha kolay. 

Bununla birlikte, Windows 10 Microsoft'un en iyi işletim sistemi ve bu iki sistemden birini satın almayı düşünüyorsanız, ikisinin de kullanımına açık olun. 


Ekran 

Macbook'un ekranı her açıdan daha iyi. Elbette, Dell'in neredeyse çerçevesiz tasarımı da çarpıcı. Mac'in FaceTime kamerası sadece görüş açısı açısından değil, aynı zamanda video ve ses kalitesi açısından da daha iyi görünüyor. 
Bu makinelerin her ikisi de 13 inçlik dizüstü bilgisayar olarak kabul ediliyor, ancak Macbook'un ekranı, ekstra dikey alan sağlayan 16:10 yapılandırmasını kullanıyor. Gerçekte MacBook Pro'nun daha fazla yüzey alanı var. Dell XPS 13, 12 inçlik Retina MacBook'un kullanışlılığına daha yakın, aynı yükseklikte, ancak Dell biraz daha geniş. 


MacBook ayrıca renk doğruluğu, bakış açıları, maksimum ve minimum parlaklık ve çözünürlük açısından da öne çıkıyor. XPS 13, 13 inç MacBook Pro'nun 2,560x1,600'üne kıyasla 1,920x1,080'lik bir ekrana sahip. Bu, yaklaşık olarak iki kat daha fazla piksele neden oluyor ve bu da kesinlikle dikkat çekici. 

Parlaklık için Mac, açık havada Güneşte kullanmak için gereken minimum 500 nit'lik bir değere sahipken, Dell XPS 13 ekranı daha standart 350 nit sunuyor. MacBook'dan daha iyi bir renk doğruluğu olan XPS için AK çözünürlüklü dokunmatik ekran seçeneği var, ama bu aynı zamanda biraz loş. 
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1080p seçeneğinin çoğu insan için daha iyi olacağını düşünüyoruz, zira AK, 13 inçlik bir ekranda gerçekten çok fazla gelir ve Windows 10'un vasat çözünürlük ölçeklemesi zaman zaman sorunlara yol açabilir. Aynı zamanda daha pahalıdır ve dizüstü bilgisayarın pil ömrü de artan piksel sayısından kayda değer bir darbe almaktadır. 


Güvenlik 

Touch Bar'sız MacBook'da eksik olan parmak izi okuyucunun bulunmasının yanı sıra, en sevilen özelliklerden biri de Windows Hello oturumu açmadır. Face ID'ye benzer bir teknoloji kullanılmış ve inanılmaz derecede hızlı çalışıyor. Daha pahalı bir MacBook satın alırsanız bunda Apple Touch ID girişi sunulur. Ayrıca otomatik olarak bir Apple Watch ile giriş yapabilirsiniz. 


Klavye 

2018 Dell XPS'nin ekranının altında, Apple'ın minimal kelebek tuşlarıyla karsılastırıldığında, şaşırtıcı derecede iyi bir klavye var. XPS tuşları, Windows tabanlı bir makinede kaliteli bir his vererek oldukça sessiz çalışıyor. 

Trackpad, Apple'ın tasarımının ötesinde büyük bir adım. 
Tıpkı ekran gibi, korkunç değil ve muhtemelen bir Windows dizüstü bilgisayarındaki en iyi seçeneklerden biri. Ancak, iki kat daha büyük olan, nerede basarsanız basın mükemmel bir sekilde hissedilen, aynı zamanda kullanıcı tercihine göre de ayarlanabilen Apple'ın Force Touch trackpad'ine alıştıktan sonra, karsılastırılabilecek bir şey yok. 


Ses 

Apple, 12 inçlik Retina MacBook'un piyasaya sürülmesinden bu yana seste öncülük ediyor ve şok edici ses hacmi ve ses kalitesini küçük bir kasaya sığdırmayı başardı. 2017 13 inç MacBook Pro'nun hoparlörleri, kullanıcı karşısına çıkıyor ve alt frekanslarda düşük, orta frekanslarda temiz ve yüksek frekanslarda daha fazla yüksek sesle geliyor. 

Dell'de ses çoğu durumda yeterince iyi, ancak ses kalitesi ortalamanın altında. Daha ucuz bir Windows dizüstü bilgisayarından geliyorsanız, muhtemelen hoparlörler hoşunuza gidecek, ancak MacBook'tan gelen biri hayal kırıklığına uğrayacaktır. 


Sonuç 

Eğer Dell, trackpad'i, hoparlörleri ve ekran parlaklığını iyileştirirse, XPS 13 neredeyse mükemmel bir ürün olur. Mac-Book'taki Face ID'yi aynı 8. nesil Intel işlemcilerle birlikte görmek gerekir. Dell, 13 inç XPS'i güncelleyerek harika bir iş çıkarmış. Apple'ın son 13 inç MacBook Pro'sundan sadece daha ince, daha hafif ve daha küçük değil, aynı zamanda mükemmel bir kaliteye, etkileyici bir performansa ve daha iyi pil ömrüne de sahip . 

İnanılmaz Windows Hello bile Apple ekosisteminden kimseyi çekemez belki, ama eğer bir Windows makinesi düşünüyorsanız, Dell XPS 13 9370 listenin zirvesinde yer alabilir. 


Deli XPS 13 9370: 10,368 TL 
13 inç MacBook Pro: 7,299 TL 
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Mceleme 


Artıları: 
ML 


A 
Olloclip 


Kolaylık ve uygun fiyat söz konusu olduğunda, burada akıllı telefon kamerasının hükmü geçer. Ancak bu çok işlevli, tasınabilir cihazlar, bağımsız kameraların esnekliğinden yoksunlar. Akıllı telefon aksesuarı objektifler, bu sınırlamaların bir kısmını ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır, ancak telefonunuzu bir kamera olarak kullanmanın rahatlığını ve taşınabilirliğini de azaltabilirler. Olloclip'in iPhone lens koleksiyonu, her bir lens kiti için fiyatı yaklaşık 100 doları bulurken, her iki dünyanın da en iyisini sunmayı amaçlıyor. 
Olloclip Filmer's Kit, her seyi bir araya getirerek, ergonomik bir tutamaçla birlikte tek bir pakete dahil ediyor ve bunu uygun bir fiyatla sunuyor. Hiçbir özel lens bir akıllı telefonu bir DSIR'ye dönüştüremez - ancak Olloclip lens seti daha önce imkansız olan çekimleri sadece mümkün kılmıyor, daha da iyi çekilmesini sağlıyor. Odak uzaklığı menzilini uzatıyor ve hatta çokça istenen bazı bokeh çekimlerini bile gerçekleştirebiliyor. 


Olloclip'in klipsi 
Olloclip lensleri, iPhone 7/8 ve iPhone 7 Plus /8 Plus'a uyum sağlamak için iki farklı boyu- 


m Ş Ki 
Filmer's Kit 
Bu lenslerle iPhone'unuz artık mümkün olmadığını düşündüğünüz fotoğrafları da çekebilir. 


tu ile, bir iPhone'un üstüne geçen bir klipsin içine oturmaktadır. Lensler, iki mandalla sabitlenmiş klipsteki bir boşluğa oturan bir tabana vidalanıyor. Bir düğme, bu mandallar- dan birini geri çekerek, lensin klipsten çıkarılmasına izin veriyor. Tasarım, lensleri değiştirmeyi kolaylastırıyor, ancak iPhone kameranın üzerine oturmayacağı yerde lensi arkaya monte etmek de mümkün. Bağlandıktan sonra, sadece 2-in-1 Balık gözü ve Makro lensleri kullanmak için lensi çıkarıp takmak gerekecektir. Bu tasarım, lens üzerinde parmak izi kalması sansını en aza indirmeye de yardımcı oluyor. 

Klips ayrıca çift taraflıdır, yani arkaya bakan kamera üzerinde bir lense ve ön taraftaki kamera üzerinde başka bir lense sahip olabiliyorsunuz. Klips, her iki tarafta da birer lens olacak şekilde tasarlanmış; sadece tek bir lens takmak istiyorsanız, klipsin hareket etmesini önlemek için diğer tarafa da boş bir taban (Blanking Base) eklemeniz gerekir. Bu taban olmadan lens yerinden oynar, video çekerken kameranın titremesini artırır. 

Her ne kadar telefonun üst kısmına otursa da, klipsin düşmesi endişesi tasımadık, bir 


yere çarpsa bile düşmeyecek kadar sağlam duruyor. Lens klipsini saklayan plastik parça, bir telefon standı ve tripod gibi ikiye katlanıyor. Olloclip ayrıca klipsi kolay tutmak için bir bilek kayısı ve bileklik de içeriyor. 

Bir dezavantajı, kliosin ekranın üstündeki küçük bir bölümü kaplamasıdır. iPhone'un default kamera uygulamasını kullanırken,önce klipsi kaldırmadan HDR, Canlı Fotoğraflar veya otomatik zamanlayıcı seçeneklerine erişilemiyor. 


Temel lens seti 

Olloclip'in Temel Lens Seti üç lens içeriyor. 
Süper geniş ve balıkgözü, klipse iliştirilen normal plastik tabana oturuyor. Ancak makro lens, balıkgözü klipsin içine yerleştirilmiş. 
Balık gözünün sökülmesi, tabandaki küçük makro lensi ortaya çıkarıyor. Temel Lens Seti, Filmmaker's kitinin içinde yer alıyor. 

Kitin içinde Temel Lens Seti'nin (Balık Gözü, Süper Geniş Açı ve Makro 15x lensler) yanı sıra Aktif Lens Seti (Telefoto 2x ve Ultra Geniş Açı lensler) ve 225 derece eklemli mobil video tutma kolu Pivot da yer alıyor. 

Fiyatı: 809 TL 
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En İyi Ücretsiz Fotoğraf 


Işleme Uygulamaları 


Her biri Photoshop ile benzer işlevler sağlayan, ancak ücretsiz olan, piyasadaki en iyi fotoğraf düzenleme yazılımlarına göz atıyoruz. 


Su konuda hiç kuşku yok - Adobe Photoshop piyasadaki en iyi fotoğraf düzenleme yazılımı olmaya devam ediyor. Ancak, resmi eğitimden geçmediğiniz sürece, bu, uzmanlaşmak için zor bir programdır ve bu alandaki seçeneklerin en ucuzu değildir. 

Asağıdaki programların her biri, örneğin, yeniden boyutlandırmanıza, kırnmanıza ve kolayca pozlamayı düzeltmenize izin veren temel ve yarı gelişmiş görevleri gerçekleştirebilirler. 
Hem herhangi bir yazılım yüklemeyi gerektirmeyen web tabanlı çözümler hem de geleneksel masaüstü yazılımları için mükemmel seçenekler var, 


Masaüstü seçenekleri 

GIMP 

Genellikle Photoshop'a en iyi ücretsiz alternatif olarak gösterilen GIMP (GNU Image Manipulation Program), ürünü sürdüren ve geliştiren bir gönüllü geliştirici topluluğuna 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dayanan açık kaynaklı bir uygulamadır. Mac ve PC için mevcuttur, uygulama ile profesyonel düzeydeki düzenleme ve rötuş araçlarına bir arada sahip oluyorsunuz - Adobe'ye yüzlerce dolar veremeyecek tasarımcılar için mükemmel. Programı başlattıktan sonra, resmi gösteren özel bir pencere ve araç kutusu ve katmanları düzenlemek için ayrı pencereler buluyorsunuz. Büyük bir ekran veya iki ekran kullanırken, resimlerinizle oynamak için hos ve büyük bir çalışma alanına sahip olursunuz. 
Araç kutusu içindeki ikonlar kırpma, serbest seçme, boyama ve fırça araçları gibi işlemleri temsil eder ve bunlarla fotoğraflarınıza çeşitli efektler uygulayabilirsiniz. Photoshop gibi görünebilir, ancak GIMP kendine özgü bir görünüme sahiptir. 


PhotoScape 
Temel resim düzenleme dışında PhotoScape, slayt gösterileri ve animasyonlu GIF'ler oluş- 


turmanıza, ekran görüntüleri çekmenize ve görüntüleri birleştirip ayırmanıza izin verir. 
Araç çubuğunuzu özelleştirebilirsiniz, böylece en çok kullandığınız özellikleri düzenleyebilir ve daha sonra yazılımın özelliklerini derinleştirmek istediğinizde varsayılan araç çubuğuna geri dönebilirsiniz. PhotoScape yazılımını ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Ancak Open Candy ağının bir parçasıdır ve diğer “önerilen” yazılımlar için reklamlar içerir. Bu, PhotoScape'e özeldir ve adware olarak bilgisayarınızın geri kalanına sızmaz. 


The Nik Collection 

Nik Collection, Google'ın izniyle gelen ve şu anda tamamen ücretsiz olan bir resim düzenleme paketidir. Bu, mevcut en güçlü online araçlardan biridir ve 2016'da Google onu piyasaya ücretsiz sürdüğünde, oldukça büyük bir olay olmuştu. Collection'da, her biri farklı bir odağa sahip olan yedi eklenti bulunmak- 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ta. Analog Efex Pro, bir vintaj estetiği üreten efektlere odaklıyken veya dijital fotoğrafların daha doğal görünmesini sağlarken, Color Efex Pro bir ton filtre sağlıyor. Diğer taraftan Silver Efex Pro, siyah-beyaz görüntülere yönelikken, Viveza, bir fotoğrafta, filtreler kullanmadan belirli renkleri değiştirmenize olanak tanıyor. 
Son iki eklenti olan Sharpener Pro ve Dfine, netlik düzeyini artırmanıza ve diğer şeylerin yanı sıra gürültüyü azaltmanıza olanak tanıyor. En iyi tarafı, tek tek araçları veya tüm paketi bir kerede indirebilmek. Araçları öğrenmek biraz zaman alabilir ancak farklı fonksiyonları ayırarak yazılım, insanların herhangi bir anda ihtiyaç duydukları şeyleri seçmesini ve almasını kolaylaştırıyor. 

2017 yılının başında Google'ın bu araçlara yamalar veya güncellemeler sunmayacağını gösteren bazı üzücü haberler olsa da, Ekim ayında DxO'nun onu satın aldığı açıklandığında her sey değişti. Nik Collection”ın yeni bir sürümü, 2018'in ortalarında yeni sahiplerinin tam desteği ile piyasaya sürülecek. Nik Collection"! 
doğrudan DxO'dan indirebilir veya orijinal Google sunucu linklerini kullanabilirsiniz. 


Photoshop Express 

Yukarıdaki seçenekler çok basit görünüyorsa veya ücretsiz olarak Adobe deneyiminden daha fazlasını istiyorsanız, Photoshop Express dikkate değer bir başka seçenektir. Her ne kadar standart Photoshop ile karşılaştırıla da, Express, çok daha kademeli bir öğrenme eğrisi ile fotoğraf düzenlemek için bir dizi harika seçeneğe sahip. Mobil köklerini açığa vuran bir arayüze sahip olan Photoshop Express, her türden fotoğraf için, kaydırma çubuğu ayarlarına ve tek dokunuşlu düzeltmelere hızlı ve kolay erisim sağlıyor. Ön yüklemeli “Efektler” renk ve kontrastı iyileştirmek için görüntülerde hızlı ve dramatik değişiklikler yapıyor; kırpma 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ve dönüştürme araçları, bir fotoğrafın yönünü ve odaklanmasını ayarlamanıza olanak tanıyor ve 'Ayrıntılar” size keskinleştirme ve gürültü üzerinde kontrol olanağı sağlıyor. Dosya tipi desteği, raw kamera dosyaları ve JPG ve PNG dosyaları ile sınırlı, ancak Photoshop Express, Windows PC'nizde, iOS'ta veya Android cihazınızda sorunsuz bir şekilde kullanabileceğiniz ücretsiz bir uygulamadır. 


Web seçenekleri 

Pixlr.com 

Pixlr.com, tamamen ücretsiz olan katmanlı bir ürün. Site, fotoğraf düzenleme işlemini Pixlr Editor (gelişmiş) ve Pixir Express (verimli) olarak ayırıyor. Site, bir akıllı telefon veya tablette fotoğrafları düzenleyebilmeniz için bir mobil paket de sunuyor - hem iOS hem de Android sürümleri mevcut. 

Pixlr Editor daha çok Photoshop'a benziyor. 
Resmi kırpmanıza, boyutlandırmanıza ve ayar yapmanıza izin veren basit bir fotoğraf düzenleme aracı. Flaş patladığında ortaya çıkan seytan gözlerini kaldıran kırmızı göz aracı var. 
Diğer taraftan Express, yaratıcı katmanları resimlerinize koymanıza olanak tanıyor - bu gerçekten fotoğraflarınızla oynamanızı sağlıyor. 
Örneğin, fotoğrafın üzerine bir kahve fincanı konmuş gibi görünmesi için bir resme leke koyebilirsiniz. 


Pixlr'ın, Web tabanlı ve masaüstü görüntü düzenleyicileri arasındaki bir yerde konumlandığını unutmayın: Yazılımın indirilebilen mobil ve masaüstü sürümleri var. Bununla birlikte, genellikle bir browser sekmesini açıp online sürümü yüklemek daha kolay. 


İndirme sitesi Adobe Flash'ın çalışmasını gerektiriyor. Bu nedenle, karsıdan indirmeden önce onu etkinleştirmeniz gerekir. 


Bn: sea 
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Sumopaint 

Sumopaint, son yıllarda ortaya çıkan “Photoshop lite” resim editörlerinden birisidir - ama yaptığı işi gerçekten de iyi yapıyor. Bu web tabanlı yazılım - bir indirme seçeneği de var - Adobe kullanıcıları için çok tanıdık bir araç seti, anlaması ve kullanması kolay ve işi başarmaya odaklanan minimalist bir görüntüsü var. Bu seçenek, herhangi bir düzenleme seçeneğinden vazgeçmek istemeyen ve düzenleme yazılımı için para vermek istemeyen daha ciddi fotoğrafçılar için daha uygun. 


iPicyy 

Photoshop yerine Microsoft Paint'i kullanıyorsanız, iPiccy sizin için olabilir. Site, fotoğrafları otomatik bir süreçle düzenlemenizi sağlıyor. Fotoğrafları aktif olarak düzenlemek için araçlar kullanmak yerine, çoğu durumda tüm fotoğrafa efektler uygulanıyor. 


Resimleri düzeltmek, yeniden boyutlandırmak, kırpmak, döndürmek, çevirmek, pozlandırmasını değiştirmek ve diğer ayarları yapmak için bir düğmeyi tıklamak yeterli. 
iPiccy basitleştirilmiş bir uygulama gibi görünebilirken, genis düzenleme seçenekleri biraz karmaşık. Birçok ayarda parlaklığı, kontrastı ve diğer işlevleri ayarlamanıza izin veren bir kaydırma cetveli var. Tek sikayet, geri ama düğmesine sahip olmamasından olabilir. Görmek istediğimiz şey, yan cetveldeki sıfırlama düğmesidir, çünkü başlangıç noktasına dönmeye karar verirseniz, çubuğu başa döndürmek zordur. Leke ve kırışıklık giderici de dahil olmak üzere çeşitli araçlar, fotoğrafları temizlemeye yardımcı oluyor. Ardından güneş lekesi, allık veya maskara uygulamak gibi birkaç kozmetik düzeltme yapabilirsiniz. 
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Yaratıcı İş Özeti ve 
Sunumu Üzerine 


Eğer iş özeti sunumu ilginç değilse yapılan reklam nasıl ilginç olabilir? 


Serap Pasalı 
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“Bana bir dayanak noktası verin, dünyayı yerinden oynatayım.” Arşimed'in bu sözleri kaldıraç kuwveti kavramını ve doğru noktadan uygulanan küçük bir kuwetin aradaki mesafede büyüyerek çok büyük bir cismi hareket ettirebileceğini açıklıyor. 
Bu bağlamda müşterinin yaratıcı ekibe “dünyayı yerinden oynatabilmesi, hedef kitlenin gerçek yaşamdaki kararlarını ve algılarını yönlendirmesi için gösterdiği dayanak noktasına” yaratıcı iş özeti (creative brief) deniyor. 


Reklamcılık sektörünün dışında bulunanlar, çoğu zaman her reklamın etkili olduğu şeklinde yanlış bir fikre kapılırlar. 
Doğru olan ise bazısının etkili olup, bazısının olmadığıdır. Bazıları kalıcı bir marka varlığı yaratır evet ama bazıları ise yarattığı birkaç saniyelik eğlenceden sonra sonsuza dek unutulur. Bu çerçevede yaratıcı iş özeti sunumu, sürecin tatmin edici bir sekilde neticelenmesi açısından belirleyici olmaktadır. Bu sunum, sorunun anlaşılması aşamasından, istenen çözümlerin bulunduğu ve yaratıcı takımın çalışmasına 


esin verecek şekilde hazırlandığı noktaya ulaşıldığını gösterir. İs özetleme, müsteri- nin, reklamın sonuçları için en iyi kaldıraç kuwvetini uyguladığı noktadır; çünkü soruna yaklaşımın ve sahiplenmenin ajansın bir bölümünden diğerine geçiş noktasını oluşturur. 


Bu noktadan itibaren, ortaya çıktığında kendisinden beklenenleri yerine getirecek olan kampanyayı şekillendirmek, artık yaratıcı takımın fırtınalarına emanet oluyor. 
Kampanya sekillendirilirken daha birçok kisi rol alacak elbette. Stratejik planlamacılar ve araştırmacılar medya ve yapım birimleri gibi... Ancak çözümün kaynağı yaratıcı takım. İş özeti sunumu, aynı zamanda müşterinin, reklamın yaratıcılığını ve gücünü etkilemek üzere yapabileceği en büyük katkı. İs özeti hayati bir başlangıçtır ama sadece bir başlangıç... 


Bir ajansta reklam geliştirme süreci iletisim alanının bayrak yarısı gibidir adeta. 
Yaratıcı iş özeti zincirin en önemli halkasını, müşteri temsilcilerinin oluşturduğu stratejik yaklaşımın el değiştirdiği noktayı temsil eder. Bu noktada, müsteri tarafında reklam çözümünden beklenenler iyice 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kavranır, müşterinin sorunu yeterince açık bir dille yazılır ve yaratıcı ekibe esin verecek kaynak elde edilmiş olur. Bu evrede müşterinin hazırlanan reklamın etkisine ve yaratıcılığına yaptığı tek ve en önemli katkı hayata geçer. 

Reklam yaratıcıları, başkaları tarafından düşünülenlere dayanarak özgün fikirler yaratmak zorunda. İş özetindeki düşünceleri, sorunu çözümleyecek bir iletişim modeline dönüştürürler. Başarılı bir reklam fikri, mantığa dayalı çözümlemeye ve iş özetinin sağladığı esinlenmeye kaynaklık eden ipuçlarına dayanan esin, sezgi ve deneylerin sonucunda yaratılır. 

İş özetinin değeri, tamamen yaratıcı eki- 


be sağladığı yarar ile ölçülür. Bu değeri artıran belli başlı iki temel nitelikten söz edilebilir: Yön verici olması ve esin gücü taşıması! o Yöneltmeli öğeler, reklamın çözmeye çalıştığı sorunun doğasını ve basarması gerekeni açıklar. 


Esinleyici özellikler ise yaratıcı üretim süreci için sağlam bir basamak, bir baslama noktası olusturur. İş özeti (brief) ve iş özeti sunumu (briefing) arasındaki farkı algılamak gerekiyor. İş özeti yaratıcı kadroya giden yazılı iletişim iken; iş özeti sunumu ise, iş özetinin ele alındığı toplantıdaki diyalog ve tartışmaların tümü oluyor. 

Yaratıcı iş özeti, dıs dünyayı etkileyecek 


bir iletişim modeli yaratacak olan takıma rehberlik eder. İş özetinin yöneltmeci unsurları, yapılacak işi, reklamın başarması gerekeni, çözmesi gereken problemi tarif eder. Buna ek olarak hitap ettiği kişileri, onların nasıl düşündüğünü, hissettiğini ve davrandığını açıklamalı. Kısaca, iş özetinin yöneltmeci unsurları yaratıcı takımın problemi açık seçik kavramasını sağlamalı. Esinleyici unsurlar, yaratıcı takım için bir sıçrama tahtası işlevi görür ve kampanyanın özgün fikrini ortaya koymak için bir baslama noktası oluşturur. Bu öğeler reklamın tonunu, reklam için gerekli olan duyguyu taşırlar. Yumusak ve sevimli ya da soğuk ve keskin gibi... 
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Her ajansın çalışma sürecinde kendine özgü bir yaratıcı iş özeti formu illa ki vardır. Ajanslar iş özetini değişik biçimlerde hazırlar, ayrımlarına değişik isimler verir, çünkü her ajans kendi iş özetinin özel olduğuna ve eşi benzeri bulunmadığına inanmaktan hoşlanır. 


Ne var ki, sonuç olarak ana unsurlar aynı aileden gelmişçesine büyük benzerlikler taşır. Kürede büyük bir beyin takımı bu konu üzerinde sürekli düşünür. 


İş özetinin yaratıcı takımla iletişim kurmak üzere müşteri tarafından tasarlandığı düsünülürse, hedef kitle aslında yaratıcı takımın kendisi! 

Reklam yaratıcılarının hepsinin kendine 


özgü çalışma tarzı ve yönelimleri olur. Yaş gruplarının ne düşüneceğinin bilincindedirler. 


Çalışmalarının kamuoyuna sunulacağını bilirler. Bu bilinç ile reklam geliştirme zincirinin ilk halkalarındaki hislerden çok daha farklıdır, yaratıcı ekibin hisleri. 


Bir başka önemli fark da, ürettiklerinin kaynağının bizzat kendileri olması. 


Eğer stratejik planlamacı iseniz üzerinde çalışabileceğiniz araştırmaların malzemesi, çizelgeler ve modeller olmalıdır. Eğer müşteri ilişkileri yönetmeni iseniz, yöneteceğiniz bir süreciniz, etkinlikleri birleştirecek bir takımınız ve hizmet edilecek en 


az bir müşteriniz vardır. Eğer bir yaratıcı iseniz elinizde bir brief, hayat tecrübeniz ve boş bir sayfa vardır. 

Yaratıcıların, duygusal ve moral bağlanımları çok önemli olduğu için, iş özeti büyük önem taşır. İş özeti sunumunun üretken olabilmesi için doğru ve etkili bir ortam yaratılmalı. Bunu destekleyecek pek çok sey ile birlikte. 


Ve son olarak, muhteşem iş özeti yoktur, yalnızca muhteşem reklamlar vardır. 


Evet muhteşem iş özeti yoktur ama bir yığın kötü iş özeti vardır. 

İyi bir iş özeti büyük bir olasılıkla bir iş özetinin olabileceği kadar iyidir. 

Hoşça kalın. 
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Popüler Mac Oyunları 


Bugünlerde oyun alanında, büyük rol yapma macera oyunları ile ilginç, sıradışı oyunlar dikkatleri oldukça çekiyorlar. 


Oynanacak yeni bir oyun mu keşfetmek istiyorsunuz? Eğer oldukça yetenekli bir Mac'iniz varsa, şu anda çok fazla seçeneğiniz de var. Size oynanmaya değecek bir dizi yeni oyun sunabiliriz ve bunların çoğu da derinlikli, büyük ölçekli oyunlar. 


“Pillars of Eternity Il: Deadfire” ve “The Elder Scrolls Online's Summerset”ın genişletilmisi gibi rol yapma destanları, en büyük iki örnek. Şansınıza bu listede muhtemelen ilginizi çekecek bir seyler bulabilirsiniz. 
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Pillars of Eternity Il: Deadfire ($40) Obsidian'ın orijinal 'Pillars of Etemity'si, 'Baldur's Gate” tarzı izometrik rol yapma oyunu oyuncuları için mükemmel bir geri dönüş yapıyor ve uzun süredir beklenen “Pillars of Eternity Il: Deadfire' masalı sürdürmek için şimdi burada. Burada mürettebatın takımadalarda savaştığı, maceralara yelken açtığı ve bir sürü fantezi görüyoruz. Deadfire orijinali kadar keskin olmasa da, onun çok katı bir devamı niteliğinde. Ana hikaye önemli ve yelken açmak eğlenceli olsa da, çevre genellikle cansız hissediliyor. 


House Flipper ($20) 

House Flipper, bakımsız evleri satın alma ve onları yeniden satışa hazır hale getirme konusundaki kablolu TV şovlarından birinin oynanabilir bir versiyonu gibi; ancak bu durumda, dağınıklıkları temizlemekten, duvarları yıkmaktan, elektrik sorunlarını düzeltmekten ve daha fazlasından sorumlu olan kişi sizsiniz. 

İç tasarımdan inşaata kadar tüm zor işleri kendinizin yapmasına izin veren bir ilk kisi oyunu ve bütçenizi gerçek hayatta bu 


işi yapanlar gibi yönetmek zorunda kalıyorsunuz. Bu, inanılmaz bir simülasyon, ancak atipik oyun konsepti satışları artırdı ve Twitch yayıncıları ve YouTuber'lar için eski eşyalarını paylaşma konusunda favori haline geldi. 


The Elder Scrolls Online: 
Summerset ($30) 

The Elder Scrolls Online, çok oyunculu bir oyun seçiminizse, yeni Summerset genişleme paketini de görmelisiniz. Bir önceki Elder Scrolls macerasının popülerliği göz önünde bulundurulduğunda, geçen yılki Morrowind eklentisi ile aynı etkiye sahip değil, ancak Summerset'in hala sunabileceği çok sey var. 

Geçtiğimiz ay genişleme devam etti ve High Elves'in adı var kendi yok evine erişim ile birlikte, aslında önemsenecek hikayeler ve karakterler de dahil olmak üzere ilgi çekici yeni bir içerik sundu. ESO'yu zaten oynuyorsanız, genişletmeyi sadece Steam'de satın alabilirsiniz, ancak yeni bir oyuncuysanız, Digital Collector Edition, The Elder Scrolls Online'ın temel oyununu da sizlere sunuyor. 


Moonlighter ($20) 

Burada ilginç bir kombinasyon var: Moonlighter, Legend of Zelda'dan esinlenen zindan savaşçısının bir parçası ve bir bölü- 


mü banal perakendeci simülatörü. Mağaza sahibinin oğlu olan Will gibi, gününüzü fiyatları ayarlayarak, müşterilerle etkileşime 


geçerek, personeli yöneterek ve mağazayı ; 


geliştirerek geçireceksiniz. Ama gece, oyun çok farklılaşıyor. 

Will, bir savaşçı olarak gece yaratıklarla savaşacak ve yağmalamak için gizemli zindanlara dalacak, sonra da buralardan elde ettiklerini dükkanında satacaktır. Oyunun iki yüzü birbirini besliyor ve ilk değerlendirmeler oldukça olumlu, Stardew Vadisi'ne benzeyen bir gündüz çarkının akşamları zorlu mücadeleye dönüşmesi çok olumlu karşılandı. 


Ouarantine Circular ($6) 

Pek çok oyun, onur nişanı olarak geniş bir içerik sunmayı ve alıcıları çekmek için pek çok tekrarı destekliyor, ancak geçen sene beğeni kazanan Subsurface Circular, farklı bir yöne gitti. Bir “tek kişilik oyun” olarak nitelenen oyun, bir robot dedektif hakkında, metroda bir gizemi açığa çıkarmak için kendi çapında bir konuşma ile küçük ve özlü bir anlatı macerasıydı. 

Ve şimdi Ouarantine Circular, tamamen bağımsız bir hikaye ile hemen hemen aynı şeyleri yapıyor. Bu, diyalog merkezli yaklaşımı birbirine benzese bile, bir devam oyunu değil: Bu kez, küresel bir salgının ortasında bulunan bir uzaylı hakkında bir grup bilim 


insanı konuşuyor ve diyaloğun sonuçları insanlığın geleceğini (veya ölümünü) sekillendirebilir. 


aotik cana- 


Monster Prom ($12) 

Tanışma simülasyonları zaman zaman oldukça garip olabilir - güvercinler hakkında bile bir tane var - ve Monster Prom kesinlikle bu kriterlere uyuyor. Canavarları yıldızlaştırmanın ötesinde, aynı zamanda rekabetçi yerel çok oyunculu bir deneyim. 
Görünüşe göre bu ilginç indie oyun için oldukça iyi eleştiriler var. 

Balodan üç hafta önce ve senin (yine, bir canavar olarak) bir kavalyen yok. Ne yapalım? Peki, bu hikaye odaklı oyun büyük etkinlik için bir arkadaşı garantiye almaya çalışırken çeşitli seçeneklere yol açar. Komik, riskli ve kesinlikle sıradışı görünüyor. 
Garip sınıf arkadaşlarınızın duyguları için savaşabilirsiniz. 


Total War Saga: Thrones of Britannia ($40) Creative Assembiy'ın “Total War” oyunu, genellikle büyük, tarihsel strateji destanları sunuyor, fakat Total War Saga: Thrones of Britannia farklı bir taktik deniyor. Serinin 


daha küçük, daha akıcı bir sekilde gitmesi için, daha kompakt bir masal üzerinde durmanın ve serinin bir kısmının kırpılmasını sağlamanın yanı sıra, oyunun çekirdeğini koruyor. 

Thrones of Britannia MS 878'de başlıyor, çeşitli güçler (Anglo-Saksonlar ve Viking göçmenler dahil) Britanya'yı kontrol etmeye ve geleceğe giden yolu belirlemeye yardım etmeye çalışıyorlar. Oyuna tepkiler tahmin edilebileceği gibi geniş kapsamlıydı: eleştiriler genel olarak oldukça iyi, bir- 


cok Steam kullanıcısı ise bu değişiklikten rahatsız olmuş. 


Horizon Chase Turbo ($20) 

Orijinal Horizon Chase, mutlak favori iOS yarış oyunlarından biri ve şimdi retro ilnamli oyun, Horizon Chase Turbo ile Mac'te mevcut. Küçük ekranlı sürüm gibi Turbo da, Out Run ve Top Gear gibi eski oyunlara saygı gösteriyor, sizin rekabeti atlatmak ve zaferi güvenceye almaya odaklanmanızla birlikte her seyi basitleştiriyor. 
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Horizon Chase Turbo, parlak, açısal görünüm bozulmamış olsa bile özenle hazırlanmış grafiklerden yararlanıyor, ayrıca tüm modlarda dört oyuncuya bölünmüş ekran desteği var. 
Ayrıca, 31 otomobille birlikte, 48 şehire yayılan 109 parkurlu içerikle dolu. Canlı online oyun olmasa da, rakiplerle skor tablolarında liderlik için savaşabilirsiniz. 


Framed Collection ($10) 

Framed, iPhone ve iPad'deki en benzersiz oyunlardan biridir ve Framed 2 de aslında aynı. Ve şimdi bu oyunların ikisini de 2-for-1 Framed Collection ile Mac'de oynayabilirsiniz. 
Eğer iOS'ta her iki oyunu da oynamadıysanız, işte işin özü: Etkileşimli bir çizgi roman biçiminde oynanan gizemli bir oyun. 

Esasen, çizgi roman panellerini gerçek zamanlı olarak yeniden düzenleyerek hikayeyi ilerletecek ve olayların karakterinizin ilerlemesine ya da hayatta kalmasına yardımcı olacak şekil- 


de gelişmesini sağlayabilirsiniz. Bu, bulmaca çözmenin ve deneme-yanılma oyununun bir parçası, ve sonuç Son derece ilgi çekici. 
Framed dokunmatik kontroller ile mü- #4 kemmel bir sekilde oynanıyor, ancak bir mouse işaretçisi yeterli olmalı. 


Rise of the Tomb Raider: 
20 Year Celebration ($60) 
2013'ün Tomb Raider'ı efsanevi diziyi heyecan verici bir sekilde yeniden başlattıktan sonra, Rise of Tomb Raider, Lara Croft'un çaylak gezginden sağlam bir maceracıya evrimine burada da devam ediyor. Rise aynı kalıpta insa edilmiş, büyük, detaylı ortamlarda geçiyor, kötü adamlarla gergin karşılaşmalar ve çözülecek saşırtıcı mezarlar var. 

Oldukça sinematik ve çekici. PC versiyonu birkaç yıl önce piyasaya çıktığında çok övülmüştü. Bu “20. Yıl Kutlaması” sürümü, ek me- 


zarlar ve misyonlar, miras kostümler ve Croft Malikanesi'nin keşfedilmesini de içeren yeni ekstralar içeriyor. 


BattleTech ($40) 

BattleTech geri döndü! Yıllardır Mech-Warrior ve MechAssault gibi video oyunları ile canlandırılan klasik masa üstü oyun hissi, sonunda orijinal yaratıcısı Jordan Weisman'ın yönetiminde yepyeni sıra ile oynanan bir taktik oyununda ortaya çıktı. Ve dev robotları yener ve kavgaları kazanırsanız, muhtemelen BattleTech'ten büyük bir zevk alırsınız. Paralı askerler grubunun lideri olarak, mızraklı yönetilen robotlarınızla gezegenden gezegene seyahat edecek ve para için gergin eşleşmelerde çatışmaya gireceksiniz. Fantastik bir dövüş deneyimi, yine de performans sorunları ile uğraşırsınız. 
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iPhone'lar için Faydalı 
Uygulamalar 


iPhone kullanıcılarının günlük kullanımda faydalanabilecekleri uygulamalardan bir 


derleme yaptık. 


Yeni bir iPhone aldınız ve günlük olarak işinize yarayacak uygulama arayısında mısınız? 
App Store'da iPhone'lar için yüz binlerce harika yazılım var, Web'e yayılmış diğerleri hariç. Bu nedenle, işinize yarayacak uygulamalardan bazılarını derledik. Çok fazla uygulama olduğu için, ister bir avatar oluşturmak isteyin, isterseniz de müzik dinlemek isteyin, kısa listemize yalnızca ortalama iPhone kullanıcısına yararlı olabilecek uygulamaları dahil ettik. 


> Slack 
Slack, kuruluşunuzun her seviyesinde net iletişim sağlayan, ekipler ve şirketler için önde gelen bir mesajlaşma uygulamasıdır. Slack, tüm cihazlarla anında senkronize olur ve işinizi daha basit ve daha kolay hale getirmek için düzinelerce başka uygulama ve hizmetle (Dropbox gibi) uyumludur. 


> Bumble 

Bumble, kadınları ilk hamleyi yapmaya zorlayarak, kafasındaki web tanışma paradigmasını tersine çevirir. Biriyle eşleşin (uygulama fonksiyonları tamamen Tinder gibi çalışıyor), ondan sonra kadının mesaj göndermek veya eşleşmeyi sona erdirmek için 24 saati vardır. 


> xBox 

Xbox One için Microsoft'un mobil tamamlayıcı uygulaması, akıllı telefonunuzu kullanarak Xbox menülerinde gezinmenizi sağlar. Xbox uygulaması, mesajlaşma ve kazanımlar gibi Xbox uygulamaları ile uyumluluk sunuyor. 


> Zombies, Run! 

Bir zombi saldırısını simüle etmek için tasarlanmış bir uygulama ile zorlu egzersizinizi hayatta kalmak için canlandırıcı bir dövüş haline getirin. Malzemelerinizi toplayarak ve ölümcül sürülerden (hepsi sehirde koşuyor- lar) kaçınarak üssünüzü inşa edin. 


.. Fida # 44OPM © 10 1 GM» 
Create Your Avatar S 

i i vam 
Pick ftom hundreds öf options to create 3; Bitmoji pe) 0 


yöur İikeness 


> Bitmoji | > GrpupMe 

Bitmoji, çizgi avatar'ınızın : Kendilerini bir grup sohbete katılmış saç ve göz renginden 7 bulanlar için GroupMe, bütün sohbetkıyafetlerine ve : eri izlemeyi kolaylaştırıyor. Gruplarınızı : o İsimlendirebilir, avatar'lar oluşturabilir ve daha sonra tekrar başvurmak için grup sohbetlerindeki fotoğraflarınızı ve videolarınızı kaydedebilirsiniz. 


aksesuarlarına kadar her seyi kisiselleştirmenizi sağlar. Bitmoji'nizi de içeren büyük bir çıkartma kütüphanesi ile, Message ve kopyala / yapıstır özelliğini destekleyen herhangi bir uygulama aracılığıyla düzinelerce farklı kişisel emoji gönderebilirsiniz. Snaps ve Snap hikayelerinizi daha da eğlenceli 

hale getirmek için uygulamayı Snapchat'a da bağlayabilirsiniz. 


MAİRSTYLE 


> Pandora 

Simdiye kadar Pandora kullanmadıysanız, AM radyoyu tekrar açın. Pandora, bir şarkı veya sanatçının etrafında istasyonlar oluşturmak için müzik bilimini kullanıyor. Neyi sevdiğinizi ve neden nefret ettiğinizi söyleyin. Öğrenir. 


Teme P 421 PM Li 


PANDORA 


“o CreateStation 
Shuffle 

UkeLove Radio 
Club/Dance Radio 


Progressive Bluegrass Radio 


, 
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: Di a Today's Indie Radio 
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> Kitchen Stories 

iOS'ta birçok yemek uygulaması var, ancak Kitchen Stories, video rehberleri, adım adım fotoğraf talimatları, Apple'ın tvOS'uyla uyumluluğunun yanı sıra alışveriş listelerini senkronize etmek için WatchOS gibi özelliklerle bir adım öteye gidiyor. En sevdiğiniz tarifleri kaydetmek için özel yemek kitapları oluşturabilir, bir sonraki yemeğinize ilham vermek için tasarlanmış bilgilendirici makaleleri okuyabilir ve kullanışlı bir yerleşik ölçü dönüştürücüsünden yararlanabilirsiniz. Daha da iyisi, Kitchen Stories 12 dilde mevcut. 


Dance Pop Radio 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elışvenş 


Apple Uyumlu Cihazlar 


Apple'ın kendi ürettiği notebook, tablet ve akıllı telefon gibi mobil cihazlarının kullanıcıları, cihazlarını daha verimli kullanabilmesi için gereksindikleri aksesuarlardaki gelişmeleri bu sayfalarımızda yansıtıyoruz. 


Freefiy Movi 

Gimbal söz konusu olduğunda, Freefly Movi temelde oyunun adıdır - en azından profesyonel kullanıcılar için. 
Orijinal Movi, el tipi, güçlendirilmiş stabilizatörlerin yolunu açtı - ancak $15.000'lık cihaz doğrudan profesyonel stüdyoları hedefliyordu. Freefly, pazarın en üst seviyesinde yenilik yapmaya devam ederken, diğer üreticiler DSLR'ler, aynasız kameralar ve akıllı telefonlar için tasarlanmış daha küçük, daha ucuz gimbal'lar talep edildiğini çabucak fark ettiler. Yeni Movi ile, Freefly nihayetinde tüketiciye yönelik bir gimbal üretmeyi başardı ve şirketin Hollywood için büyük sabitleyiciler geliştirdiği yılların tecrübesi burada ortaya çıktı. Üst düzey ürünler Movi Pro ve Movi XL 

gibi isimler taşırken, Freefly'ın orijinal Movi adını tekrar kullanması ilginç ve belki de biraz kafa karıştırıcı. Yani, “sinema robotunuz” sloganı ile çıkan bu yeni gimbal, gerçekten bu isimle mi yaşayacak? Kısaca evet. 


Lume Cube Creative 
Lighting Kit for iPhone 
Modern akıllı telefonlar yüksek kaliteli kameraları cebinize taşıdılar, ancak aynı derecede taşınabilir aydınlatma bulmak zor olabilir. Temel Lume 
Cube, bir dizi farklı konuya uygun, küçük ama parlak bir LED kaynağı etrafında inşa edilen, telefon kadar taşınabilir bir şekilde oluşturulmuş bir fotoğraf ve video ışığıdır. Lume Cube, DSLR'lerden GoPro'lara kadar herhangi bir kamerayla sürekli 

bir ışık olarak kullanılabilirken, bir iPhone ile eşleştirildiğinde flaş olarak da işlev görür. iPhone için Lume 
Cube Lighting Kit, kullanışlı bir ısık değiştirici ve ışığı telefona monte etmek için bir kelepçe de getiriyor. 
Bir golf topundan çok daha büyük olmayan bir LED ısığı fotoğraflarınızı nasıl etkileyebilir? Güneşin üstesinden gelmesini beklemeyin, ama küçük olduğu kadar çok yönlü de. Video blogları için iş görmekten enstantane fotoğraf çekmeye kadar, küçük Lume Cube, telefon fotoğrafçılığında büyük bir etki yaratıyor. 
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Joby GripTight PRO 
TelePod Tripod 

Uzayabilen Joby GripTight PRO 
TelePod aracılığıyla iPhone'unuzla yaratıcılığınızı artırın. El tripodu ve video blog çubuğu olarak kullanılan TelePod, çok yönlü kullanım imkanı sunan dört farklı modda çalışır. Çok yönlü kullanım için Bluetooth Impulse uzaktan kumandalı deklanşör ve ışık ve mikrofonlar için metal soğuk flaş montaj parçası da içerir. 

Dört farklı mod: Tutma kolu: İçeriğinizi elinizde tutmak için bacakları kapatıp kolu tutun. Uzayan kol: Yukarıdan veya 360 derecelik çekimlere uygun bir selfie çubuğu için bacakları kapatıp montaj parçasını uzatın. Yüksek tripod: Kamerayı/360 standını yükseltmek için montaj parçasını ve bacakları uzatın. Masaüstü tripodu: Düz bir yüzeyde yakın plan çekimler için montaj parçası ve bacakları kısa tutun. 


LaCie 1 TB Porsche Design USB-C *- USB 3.0 
Taşınabilir Sabit Sürücü 

LaCie Porsche Design taşınabilir sabit sürücü yalnızca bir veri depolama aygıtı değil, dünyaca ünlü bir tasarım şirketiyle LaCie arasında bir iş birliğidir. Sonuç olarak ortaya çıkan sürücü, 

hızı, tasarımı ve teknolojiyi bir araya getirerek olağanüstü bir performans sunuyor. 5 Gbit/s hıza çıkabilmesini sağlayan USB 3.0 
arabiriminin yanı sıra, Mac'inizin yanında muhtesem görünen zarif alüminyum yüzeye sahiptir. LaCie taşınabilir sabit sürücünün USB 3.0 arabirimi, dosyaları her zamankinden daha hızlı bir sekilde aktarmanıza olanak tanır. Üstelik 5 Gbit/s'ye kadar çıkabildiği için çok hızlı bir şekilde fotoğraflarınızı yedekleyebilir, arkadaşlarınızla ses ve video dosyalarını paylaşabilir, önemli dosyalarınızın güvende olmasını sağlayabilirsiniz. Birlikte gelen USB-A - USB-C kablosunu kullanarak sürücüyü USB-C bağlantı noktalarına da bağlayabilirsiniz. 


Audeze iSINE10 Kulak İçi 
Kulaklık ve Lightning Kablosu 

Audeze iSINE10 kulaklık, iPhone ve iPad ile tamamen entegre çalışan Lightning kablosuna sahip ilk kulak içi düzlemse manyetik kulaklıktır. Lightning kablosunda bulunan geliştirilmiş kulaklık amfisi ve yüksek çözünürlüklü 24 bit DAC ile, sadece müzik dinlerken değil, sesli görüşmelerinizde de çok daha iyi 

ses kalitesine sahip olacaksınız. Üstelik, iPhone veya iPad'inizle eşleştirdiğiniz kulaklığınızdan en iyi şekilde yararlanmanız sağlayan, hazır EO ve ses ayarlarına sahip bir de uygulama bulunuyor. iSINE10, standart kulaklık hoparlörü yerine düzlemse 
manyetik sürücü kullanarak, tamamen düz frekanstan 10 

Hz'e kadar benzersiz bir geçici tepki ve genişletilmiş bas sunar. 
Diğer kulak içi kulaklıklara göre çok daha büyük olan sürücü, benzerlerine kıyasla onda bir oranındaki distorsiyonla en iyi bas tepkisini üretir. 
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BenO PD3200U Designer Monitor 

Diğer tüm aksesuarların yanı sıra, iş istasyonunuzu tamamlamanız için gereken bir öğe daha var: Profesyonel bir tasarımcı monitörü. 
MacBook Pro'da bir masaüstü iş istasyonu olarak çalısıyorsanız, BenO PD3200U'nun sağladığı zengin kontrast ve mükemmel renk doğruluğunu değerlendirebilirsiniz, sizin için oldukça iyi bir şans var. Bu AK tasarım monitörün fiyatı biraz yüksek, ama benzer büyüklükteki rakiplerinden biraz daha iyi. Unutmayın, bu 4K 

32 inglik bir monitör, bu nedenle büyük ekranlı bir televizyonda 
çalışıyor gibi olacaksınız. 


Harman Kardon Onyx Studio 4 Bluetooth Lacivert Hoparlör 

Harman Kardon taşınabilir hoparlör Bluetooth bağlantısı ve 

HK Connect özelliği sayesinde aynı anda 100'den fazla aynı özellikli cihaza bağlanabilir. Dahili mikrofon sayesinde konferans görüşmesi için kullanılabilme özelliği vardır. HK Connect App ile akıllı cep telefonu ya da tablet üzerinden cihaz kontrol edebiliyor. 
Siri ve Google Now erisimi de sağlayabilirsiniz. Yüksek bir ses kalitesine sahip. Pili 5 saatte sarj olup, 8 saat dayanabiliyor. 
Muhteşem ikonik ve zarif tasarımı, kaliteli materyal ve kumaş ile hazırlanmış. 


FosPower PowerActive 10200 mAh Power Bank İşte açık mekanda kullanılabilecek dayanıklı, yüksek kapasiteli bir güç bankası. Kara, kire, suya dayanıklıdır. FosPower PowerActive 10200 mAh güc bankası akıllı telefonlar, tabletler ve diğer taşınabilir elektronik cihazlar için mükemmel sonuç veriyor. Ayrıca bir LED el feneri, pusula ve bir karabina ile geliyor. 


DxO One 
Mobil fotoğrafçılık yeteneklerinizi üst seviyelere çıkartan DxO One, iPhone veya iPad'inizle kullanımınıza sunulan zarif bir dijital fotoğraf makinesidir. Kompakt dizaynı sayesinde istediğiniz yere kolayca taşınabilir, iOS cihazınıza bağlamak için bir Lightning bağlantı kablosu içerir ve oldukça kolay kamera kontrolü, görüntü oynatma ve canlı izleme sunan özel bir uygulamaya sahiptir. iOS cihazınıza kablolu bağlantının yanı sıra sabit çekim gerektiren grup portreleri, uzun pozlamalar ve yıldız fotoğrafçılığı için dahili Wi-Fi bulunmaktadır. Görüntüleme açısından, ONE 20.2 MP 1” BSI-CMOS sensörü sayesinde çeşitli ısık koşullarında çalısabilmeyi ve SuperRaw modu sayesinde çok az ısıklandırılmış ortamlarda bile paraziti azaltarak mükemmel bir netlik sunar. ISO 51200 sensör duyarlılığı ve 1/20000 saniye perde hızının yanı sıra 1080p/30 video çekebilme özelliği vardır. Alan derinliğinde muhtesem bir kontrol sağlayan 32 mm f/1.8 geniş açı lensi ise düşük ışık koşullarında çekim yapabilme özelliğini tamamlar, ONE ,kameranızın devamlı yanınızda olmasının sunduğu bütün ayrıcalıklar artık sizinle. 
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teknoloji deyince 


aklınıza gelen her şey. 


Taptaze teknoloji haberlerinden, ürün incelemelerine, birbirinden ilginç videolardan, konusunda uzman editörlerin eğitici ve öğretici makalalerine kadar teknoloji adına hemen her şeyi bulabileceğiniz technotoday, benzerlerinden farklı olarak herkesin anlayacağı bir dilde konuşuyor. 


Fotoğraf, ev eğlencesi, tasarım, mobil yaşam ve müzik başlıkları altında yüzlerce yeni ve özgün içerik için Www.tsohnotoday.com.tr adresini ziyaret edin. 
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